
Evangelisatie en 
catechese in de 

missionaire 
parochie



Bemoediging
Ook al is het soms vermoeiend en
veeleisend, en ook al zien we niet altijd
de resultaten die we hopen, toch is de
verkondiging van het geloof iets
schitterends! Het is misschien wel de
mooiste erfenis die we kunnen
doorgeven: het geloof! Catechese is een
roeping; catechist zijn is iets wat heel
ons leven omvat en omarmt. Het
betekent mensen helpen om Christus te
ontmoeten, door onze woorden, door
ons leven, door ons getuigenis.

Toespraak paus Franciscus tot de catechisten     
27 september 2013



De roeping van Filippus en Natanaël

De volgende dag, toen Hij besloten had om naar Galilea te gaan,
ontmoette Hij Filippus. 'Volg Mij', zei Jezus tegen hem. Filippus was
afkomstig uit Betsaïda, de stad waar ook Andreas en Petrus vandaan
kwamen. Filippus ging Natanaël opzoeken en zei tegen hem: 'Degene
over wie Mozes in de Wet en ook de profeten hebben geschreven, die
hebben we gevonden: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret.' 'Nazaret?'
zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds vandaan komen?' Maar Filippus hield
vol: 'Kom mee en je zult het zien.' Jezus zag dat Natanaël naar Hem toe
kwam en zei over hem: 'Daar heb je een echte Israëliet, in wie geen
oneerlijkheid is.' 'Waar kent U mij van?' vroeg Natanaël. Jezus gaf hem
ten antwoord: 'Nog voordat Filippus je kwam roepen, toen je onder de
vijgenboom zat, had Ik je al gezien.' 'Rabbi,' zei Natanaël, 'U bent de
Zoon van God, U bent de koning van Israël!' (Joh. 1, 43-49)



Wat is er nodig voor deze ontmoeting?

➢Een leerling,

➢die op een ander afstapt

➢om zijn geluk te delen, 

➢bij weerstand niet opgeeft,

➢en uitnodigt om het met eigen ogen te 
ontdekken



Evangelii Gaudium

Alleen dankzij de ontmoeting – of de hernieuwde ontmoeting – met de
liefde van God, die verandert in gelukkige vriendschap, worden wij
bevrijd van ons smalle, geïsoleerd bewustzijn en van het op onszelf
betrokken zijn. Het lukt ons ten volle menselijk te zijn, wanneer wij God
toestaan ons boven onszelf uit te tillen om ons meest ware wezen te
bereiken. Daar ligt de bron van elk evangeliserend werken. Immers, als
iemand deze liefde die hem de zin van het leven teruggeeft, heeft
aangenomen, hoe kan hij dan het verlangen bedwingen om het
anderen mee te delen? (EG 8).



Kern van de Blijde Boodschap (kerygma)

Zozeer heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft
gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwige
leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de
wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered (Joh. 3,
16-17).

Jezus Christus houdt van jou. Hij gaf zijn leven voor jou, en nu leeft Hij elke dag
aan jouw zijde om je pad te verlichten, om je kracht te geven en je te bevrijden
(EG 164)



Vragen ter bespreking

➢Het begint met getuigenis: durf ik van mijn geloof te getuigen?

➢Beleef ik mijn eigen geloof als een rijkdom?

➢Hoe zou ik mijn geloof in 1 of 2 zinnen onder woorden brengen?   
Wat is voor mij de kern van mijn geloof?



Doorgeven wat je zelf ontvangen hebt

Ik wijs u nog eens op het evangelie dat ik u heb verkondigd, dat u hebt
aanvaard, waarop u gegrondvest bent en waardoor u ook gered wordt
[...] In de eerste plaats heb ik u doorgegeven wat ik zelf als overlevering
heb ontvangen, namelijk dat Christus gestorven is voor onze zonden,
volgens de Schriften, en dat Hij begraven is, en opgestaan op de derde
dag, volgens de Schriften; en dat Hij verschenen aan Kefas en daarna
aan de twaalf. (1 Kor. 15, 1-6)



Ga, en maak alle volkeren tot mijn leerling; 
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest

en leert hun te onderhouden alles wat Ik bevolen heb. (Mt. 28, 19-20)



Evangelii Gaudium

De Kerk “die erop uitgaat” is de gemeenschap van missionaire
leerlingen die initiatief nemen, die betrokken zijn, die begeleiden, die
vrucht voortbrengen en feest vieren. “Primerear" - “het initiatief
nemen”: excuseert u mij voor dit neologisme. De evangeliserende
gemeenschap ervaart dat de Heer het initiatief heeft genomen, haar in
de liefde is voorafgegaan en daarom weet zij de eerste stap te zetten,
weet zij zonder vrees het initiatief te nemen, tegemoet te gaan, hen die
ver zijn, te zoeken en te komen naar de kruispunten van de wegen om
degenen die worden uitgesloten, uit te nodigen. Zij bespeurt een
onuitputtelijk verlangen barmhartigheid aan te bieden, de vrucht van
de eigen ervaring met de oneindige barmhartigheid van de Vader en de
draagwijdte ervan. Durven wij een beetje meer initiatief te nemen! (EG
24)



Catechese

Catechesi Tradendae
(Paus Johannes Paulus II, 1979)

Het uiteindelijke doel van catechese is
dat iemand niet alleen in aanraking komt
met Jezus Christus, maar ook tot een
gemeenschap met Hem, tot een intieme
band (5).



Catechetische reis

• Eerste stap – basisvertrouwen
• Tweede stap – spirituele nieuwsgierigheid
• Derde stap – openheid
• Vierde stap – spirituele zoektocht
• Vijfde stap – ervoor kiezen 

om leerling van Jezus te zijn



Catechese …

• koppelen aan de viering van de zondag en laagdrempelig houden

• verbinden met de dynamiek van het liturgisch jaar

• intergenerationeel … dus liever met het gezin dan kinderen alleen

• maken tot een doorlopend proces, dus niet afgelopen na het ontvangen 
van het sacrament

• voor eerste communie en vormsel relativeren (niet alles hoeft nu)

• beginnen met huwelijksvoorbereiding en doopvoorbereiding



Vragen ter bespreking

➢Denk aan de catechese in je eigen parochie: worden mensen 
hierdoor echt leerlingen van Jezus?

➢Zo niet, wat zou er moeten veranderen?

➢Welke stappen zou je nu al kunnen zetten?
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