Utrecht, 21 oktober 2025

Aan de priesters, diakens en
pastoraal werk(st)ers van het
Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters,

Hiermee bericht ik u dat op 13 oktober 2025 te Nieuwegein in de Heer is overleden de eerwaarde
heer

Cornelis Maria Tukker
Diaken van het Aartsbisdom Utrecht

Hij werd geboren te Utrecht op 26 januari 1935. Na zijn wijding tot permanent diaken op

4 mei 1989 was hij als diaken werkzaam in de H. Antoniusparochie te Utrecht. Met ingang van

1 september 1990 werd hij tevens benoemd als diaken in de parochie van Onze Lieve Vrouw van
Goede Raad te Utrecht. Op 1 januari 1999 werd hij eervol ontslagen als diaken in het dekenaat
Utrecht-Oudenrijn met een speciale opdracht in de parochie H. Antonius van Padua / O.L.Vrouw van
Goede Raad. Hij verhuisde naar Zuid-Frankrijk waar hij vervolgens een aantal jaren werkzaam was
in het bisdom Cahors. Vanaf december 2002 is hij werkzaam geweest binnen de
geloofsgemeenschap van Cabauw-Lopik. In oktober 2012 heeft hij zijn werkzaamheden als diaken
aldaar beéindigd.

Kees Tukker studeerde eind jaren zestig aan de Katholieke Theologische Hogeschool te
Amsterdam. Daarna volgde hij de diakenopleiding te Dijnselburg. Na een aantal jaren werkzaam te
zijn geweest in het parochiepastoraat, besloot hij in januari 1999 te stoppen en een sabbatical te
nemen om zijn bedrijf op een goede manier te kunnen beéindigen.

Na zijn 65% levensjaar volgde het besluit om zich te gaan vestigen in Frankrijk, het land dat altijd al
zijn voorliefde had gehad. Hij vertrok naar Salviac in de provincie Lot ten zuiden van de Dordogne.
Na twee jaar kreeg hij echter heimwee naar Nederland. In Cabauw hoorde men dat een
Nederlandse diaken weer in Nederland wilde komen werken. Dat was voor Cabauw interessant
nieuws want na een periode van zestien maanden had men ervaren dat in het hart van de parochie
een pastor werd gemist. Op 15 december 2002 werd hij geinstalleerd als diaken in de
geloofsgemeenschap van Cabauw-Lopik. Dat heeft geresulteerd in een tienjarige samenwerking
waar met dankbaarheid jegens diaken Tukker op wordt teruggekeken.

Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.
Correspondentieadres: nils.tukker@gmail.com / 06-55716665
Het afscheid van diaken Kees Tukker vindt in besloten kring plaats.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren.
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.
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+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht



