Samenvatting overweging Caritas

Rijkdom spreekt voor veel mensen tot de
verbeelding. Geregeld dromen mensen erover
wat te doen als zij rijk zijn. Tegelijkertijd hebben
we ook onze vraagtekens bij rijkdom. Niet dat we
niet rijk mogen zijn, maar we vragen ons soms af
of deze eerlijk tot stand is gekomen. Rijke
mensen zijn niet per definitie weldoeners. Of we
nu rijk zijn of niet: het is belangrijk dat we als
christenen aandacht hebben voor mensen die
het niet zo goed hebben.

Hoe immens rijk sommigen ook zijn, de wereld,
de aarde is niet van hen. Wij maken allen deel uit
van de schepping die wij met respect moeten
benaderen.

De schepping betreft niet alleen de aarde en het
heelal, maarvooral onze medemensen. Ook voor
hen moeten we respect hebben. We mogen ons
oprecht afvragen of wij echt respect hebben voor
onze medemensen, of alleen voor mensen van
stand, of zij die we als onze gelijke beschouwen

of die boven ons staan. Zien we mensen uit een
andere cultuur, met een andere kleur, een andere
taal, een andere geaardheid als gelijkwaardig?
Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Dat was het
zeker niet in de tijd van Jezus. Vandaar dat Hij
zegt: “Als je een gastmaal geeft, nodig dan niet je
bloedverwanten of je rijke buren uit, maar armen,
gebrekkigen, kreupelen en blinden, want
aandacht voor die medemensen maakt je
gelukkig.”

Aandacht en respect voor medemensen in een
wereld waar veel wordt gemeten in prestaties,
bezit en status, is een ultieme vorm van
naastenliefde. Maar in de ogen van God is er één
maatstaf die alles overstijgt: caritas, de
goddelijke liefde. Niet een gevoel dat komt en
gaat, maar een daad, een levenshouding.

Het Latijnse woord caritas betekent letterlijk
‘kostbaarheid’ of ‘hogere liefde’. Het gaat om
liefde: onbaatzuchtig, gevend, gericht op het
welzijn van de ander. Het is niet alleen materiéle
hulp, maar ook emotionele, geestelijke en



morele toewijding. Een weerspiegeling van Gods
liefde. Caritas is geen liefdadigheid uit
superioriteit, maar een gelijkwaardige liefde die
de ander ziet als een medemens.

Caritas begint dichtbij, in onze houding door te
luisteren zonder oordeel, tijd te geven aan wie
eenzaam is. In daden, door concrete hulp te
bieden aan minder bedeelden - in de parochie,
de buurt, de wereld. In onze prioriteiten, door
geld, tijd en talenten in te zetten. Niet voor ons
eigen comfort, maar om de liefde van Christus
zichtbaar te maken.

Caritas krijgt in iedere parochie o.a. vorm door
aanwezigheid van een PCI (Parochiéle Caritas
Instelling). De PCI is en voelt zich
verantwoordelijk voor de leniging van noden
binnen haar werkgebied. Soms hebben mensen
op korte termijn dringend ondersteuning nodig.
Dan helpt de PCI. ledere PCl heeft een autonome
positie binnen de parochie. Wie geven we wel en
niet hulp? Er wordt altijd naar een oplossing
gezocht.

De PCI helpt zelf, maar vindt ook steeds vaker
samenwerking met lokale hulpverlening in
buurtzorg of maatschappelijk werk. Ook wordt in
de verlening van hulp samenwerking gezocht met
andere kerken. De hulp die de PCIl geeft is
gebaseerd op naastenliefde. Elk mens is een
beeld van God. De ander is een mens zoals wij.
We geven niet als hulpverleners, maar als
gelovigen. De PCI heeft ten doel om in en vanuit
de parochie kortstondige materiéle en niet-
materiéle (nood)hulp te verlenen aan diegenen
die in nood verkeren. Daarnaast ondersteunt zij
(financieel) lokale projecten die bijdragen aan
het welbevinden van mensen in armoede en
sociaal isolement. Zij beheert het daarvoor
opgebouwde vermogen van de PCI en zorgt voor
het verwerven van middelen alsook voor de
doelmatige aanwending daarvan ten bate van de
Caritas onder het kerkelijk gezag van de
aartsbisschop. Zij handelt vanuit het katholiek
sociaal denken dat gebaseerd is op
naastenliefde.



Caritas is een passende levenshouding. U kunt
op verschillende wijzen bijdragen aan Caritas.
Door financiéle ondersteuning maar ook door u
beschikbaar te stellen voor het PCIl bestuur of
een werkgroep. Wilt u meerinformatie dan kunt u
in gesprek gaan met de leden van het PCI
bestuur. Caritas heeft u meer dan ooit nodig.



