Tekens van hoop

Mijn diaconale agenda was de eerste helft van dit jaar gevuld met een diversiteit aan
activiteiten, in willekeurige volgorde: het verzorgen van lezingen/presentaties over diaconie
en caritas, werkbezoeken aan PCI’en, deelname aan het officium caritatis, het bezoeken van
een zestal projecten aangemeld voor de Ariéns Prijs voor Diaconie, de jurybijeenkomst van
de Ariéns Prijs, een bijdrage aan het webinar ‘Red je het wel?’ van SchuldHulpMaatje en niet
te vergeten het schrijven van bijdrages voor het bisdomblad ‘Op Tocht’. En natuurlijk ook
nog deze nieuwsbrief. In dit Jubeljaar zijn dit zonder uitzondering tekens van hoop, omdat
vrijwilligers in verschillende werkgroepen en projecten zich met veel enthousiasme inzetten
voor hun (minderbedeelde) medemensen. Het voert te ver om de genoemde activiteiten nader
toe te lichten, maar ik wil een tweetal onder de aandacht brengen.

Het gaat om een presentatie ‘dank u voor uw aanbod’ die ik mocht verzorgen voor een
werkgroep ouderenpastoraat. Als tweede het project ‘Red je het wel?’ van SchuldHulpMaatje.
Tijdens de presentatie voor de werkgroep ouderenpastoraat is gesproken over het aanbod van
leden van pastorale bezoekgroepen. Met welk aanbod gaan deze bezoekers op pad? Welke
behoeftes heeft een te bezoeken parochiaan met betrekking tot dit bezoek? Iedere bezoeker
kan daar tijdens een gesprek achter komen. Soms leidt een gesprek tot een zorgvraag. In de
Jjuni editie van het bisdomblad ‘Op Tocht’ heb ik een bijdrage geschreven over het
bezoekwerk dat door vrijwilligers in parochies wordt gedaan.

Het startpakket van het project ‘Red je het wel?’ biedt tools om tijdens een gesprek een aantal
gerichte vragen te stellen die kunnen helpen om vast te stellen of er mogelijk een zorgvraag is.
Deze zorgvraag kan materieel of immaterieel zijn. Feit is dat juist bezoekers bij kunnen
dragen aan toeleiding van zorgvragen omdat zij letterlijk achter die spreekwoordelijke deur
komen. Zo leiden een presentatie en het project ‘Red je het wel?’ (mogelijk) tot toeleiding van
zorgvragen. In het voorzien in materi€le en immateriéle zorgvragen heeft de R.-K. Kerk
genoeg te bieden. Het belangrijkste is natuurlijk dat de vraag wordt gesteld en dat in
voorkomende gevallen een zorgvraag wordt doorgeleid naar een pastor, PCI,
SchuldHulpMaatje et cetera. Het zal niet de laatste keer zijn dat u hartelijk wordt bedankt
voor uw aanbod en dito hulp.

Tom van Vilsteren


https://www.aartsbisdom.nl/wp-content/uploads/2025/06/Op-Tocht-06-2025-Dank-u-voor-het-aanbod.pdf

