Nieuwe initiatieven

Het afgelopen jaar 2023 zijn er talloze diaconale initiatieven ontplooid. Het ene
initiatief nog mooier en creatiever dan het andere: warme jassen actie, zeepactie,
Noodverband etc. — het is zo maar een greep uit het aanbod van PCl'en. Het zal u
niet verbazen dat zij zeker niet de enigen waren die zich bezig hielden met zorg voor
medemensen die hulp nodig hadden of aandacht behoefden. Als diocesaan
diaconaal werker hebben PCl’'en natuurlijk mijn interesse, maar het is altijd goed
ogen en oren open te houden voor bijzondere diaconale initiatieven.

Mijn aandacht werd medio januari getrokken door een artikel over het popkoor
Viventi uit het Twentse dorp Tilligte. Het kerkdorp Tilligte behoort tot het gebied van
parochie Lumen Christi in Denekamp en omstreken. Met als goed doel ‘Oog voor een
ander, wie zet jij met kerst in het licht’ ging Popkoor Viventi uit Tilligte op zoek naar
de stilte. Tijdens door hen gehouden concerten konden mensen een wens
achterlaten, waarbij zij een persoon uit hun omgeving in het ‘licht’ konden zetten.
Viventi droeg er zorg voor dat degene voor wie de wens was bedoeld deze op het
huisadres kreeg bezorgd. Een wens met als motto ‘Heel veel lichtpuntjes, er denkt
iemand aan je’. Met respect voor het mooie initiatief van Viventi zou het mooi zou zijn
als we het jaar door aan onze medemensen zouden denken door aandacht aan hen
te schenken, in de aanloop naar Pasen maar ook daarna.

We zijn aan het eind van de Veertigdagentijd en kijken uit naar Pasen. Pasen staat
symbool voor nieuw leven en het licht van Christus. Laat dit de opmaat zijn voor
nieuwe initiatieven, waaruit blijkt hoe creatief en inventief talloze vrijwilligers zijn in
hun drive om medemensen iets goeds mee te geven. Daarbij is het altijd goed de
vraag te stellen wat mensen verbindt en hoe zij elkaar kunnen versterken. PCI
Lebuinus in Deventer is in dat kader vlot van start gegaan. Deze PCI is vast niet de
enige maar in de jaarlijkse vergadering met het parochiebestuur is deze PCI in een
nog altijd veranderende kerkelijke omgeving nadrukkelijk op zoek gegaan naar
hetgeen hen verbindt en hoe zij elkaar kunnen versterken. Gelooft u mij: dat levert
mooie levendige initiatieven op, waarover ik bij een volgende gelegenheid graag
meer laat horen. ‘Communitate Valemus’, samen zijn we sterk.
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