Utrecht, 1 maart 2024

Aan de priesters, diakens en pastoraal
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht

Broeders en zusters in Christus Jezus, onze Heer,

Hiermee bericht ik u dat op 29 februari 2024 in ziekenhuis Rijnstate te Arnhem in de Heer is
overleden de zeereerwaarde heer

Johannes Henricus te Molder
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Hij werd geboren te Lichtenvoorde op 5 augustus 1932. Na zijn priesterwijding op 20 juli 1958
was hij achtereenvolgens kapelaan te Beek, Vinkeveen en Enschede (H. Michaél) en
vervolgens vanaf 15 oktober 1971 pastor en deservitor van de Verrijzenis des Herenparochie
te Zwolle. Met ingang van 20 januari 1977 werd hij tevens benoemd tot deken van het
dekenaat Zwolle. Per 1 februari 1983 werd hij benoemd als pastor en deservitor van de
parochie Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming te Zwolle en met ingang van 1 december
1988 werd hij tevens benoemd tot pastoor van de H. Vitusparochie te Dedemsvaart.

Met ingang van 1 oktober 1989 werd hij eervol ontslagen als deken van het dekenaat Zwolle
en benoemd tot pastoor van de H. Joannes Apostel- en de Thaborparochie te Hengelo (Ov).
Per 1 oktober 1993 volgde zijn benoeming als hoofdverantwoordelijk pastor van de parochies
H. Joannes Apostel, Thabor en H. Hart van Jezus en tot wijkpastor in de Joannes
Apostelparochie binnen het samenwerkingsverband van deze drie parochies in Hengelo (Ov).
Met ingang van 1 oktober 1998 ging hij met emeritaat.

Jan te Molder was een priester in hart en nieren en oprecht betrokken bij mensen. Daar waar
hij was, bouwde hij banden op, in het bijzonder ook vriendschappen, met collega’s en
parochianen, maar ook met onze protestantse broeders en zusters en andere dorps- of
stadsgenoten. Menigeen bewaart dankbare herinneringen aan ontmoetingen met hem.

Jan bleef zich ook na zijn emeritaat inzetten, eerst in De Steeg en daarna in Dieren. Bij zijn
90°* verjaardag - toen hij afscheid nam als celebrant - bleek hoezeer velen hem waardeerden
en welke betekenis hij voor hen had. Bijzondere interesse had Jan in de christelijke kunst -
daarvoor heeft hij de nodige en ook verre reizen gemaakt en veel gelezen. Die passie kwam
terug in zijn preken, waarbij hij aan de hand van christelijke kunst zijn verkondigingen inhoud
gaf. Daarmee heeft hij getuigd van onze Heer Jezus Christus die het beeld van de Vader is en
dat schoonheid ons leidt naar Hem. Tot het laatst toe bleef hij lezen en er lag nog een stapel
boeken op hem te wachten. Het hoofdstuk van zijn aardse leven is nu ten einde, maar God is
met hem nu een nieuw en oneindig hoofdstuk begonnen, dat van de hemelse vreugde. Moge
Hij - die de bron en voltooiing is van al het goede, ware en schone - Jan te Molder bij Hem
doen leven in eeuwige vrede.

Correspondentieadres: Dhr. A.J. te Molder, Onderste Wehr 41, 6433 LC Hoensbroek

De Eucharistie ten uitvaart zal worden gevierd op zaterdag 9 maart 2024 om 11.00 uur in de
Emmaduskerk, Rode Kruislaan 2 te Dieren. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de
begraafplaats aldaar.

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en andere dierbaren.

Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.
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+ Willem Jacobus kardinaal Eijk
Aartsbisschop van Utrecht



