
Afbeelding voorzijde: 
Het Christuskind met Maria en Jozef  in de stal van Bethlehem.

Christus is voorgesteld als de 
Salvator Mundi – de Redder van de wereld: 

Hij draagt de wereld die Hij 
door zijn kruis heeft verlost en zegent haar.

Reliëf  van het hoogaltaar van de H. Willibrordkerk 
te Vilsteren (gem. Ommen), 

gemaakt in 1897 door J.A. Oor & Zn. te Roermond.
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Dit zegt de Heer: “Gij, Betlehem Efrata,
het kleinste onder Juda’s geslachten,

uit u zal geboren worden 
hij die over Israël moet heersen.

In het verre verleden ligt zijn oorsprong,
in lang vervlogen dagen.”

Daarom zal de Heer hen niet langer 
overlaten aan hun lot dan tot de tijd

dat de moeder haar kind gebaard heeft. 
 

In veiligheid zullen zij wonen,
omdat zijn macht zal reiken 

tot aan de uiteinden der aarde.
Hij zal een man van vrede zijn. 

Uit de profeet Micha (5, 1-2a & 3b-4a)

Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht,

zijn hulpbisschoppen mgr. Th.C.M. Hoogenboom
en mgr. H.W. Woorts

en hun medewerkers wensen u van harte een 
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