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Stembus Ariëns Prijs 
voor Diaconie geopend

Het Aartsbisdom Utrecht reikt dit najaar weer de 
Ariëns Prijs voor Diaconie uit aan een diaconale 
activiteit uit het aartsbisdom. Ook is er een 
PublieksPrijs, waarvoor tot 15 oktober gestemd kan 
worden op www.aartsbisdom.nl/stembus. Er zijn 
vijfentwintig genomineerde initiatieven.

Hub Crijns is voorzitter van de jury van de 
Ariëns Prijs voor Diaconie. Volgens hem zijn alle 
voorgedragen initiatieven 
winnaars, “want diaconie 
en caritas komen zo in het 
volle licht te staan. De jury 
heeft de goede gewoonte 
om alle genomineerden 
persoonlijk te bezoeken 
om uit de eerste hand een 
goede indruk te krijgen 
van het diaconale initiatief. 
Vanuit het bezoek en het 
gesprek ontstaan verhalen, 
die zijn gebundeld in het 
diaconale boekje Ariëns 
Prijs voor Diaconie 2022.”

Bij wijze van preview 
én als ‘stemhulp’ voor 
de PublieksPrijs is er van elke genomineerde een 
kort verhaal met foto geplaatst op de website 
van de Ariëns Prijs (zie www.aartsbisdom.nl/
genomineerden). De jury “hoopt dat veel mensen 
hun stem uitbrengen. Tijdens de uitreiking van de 
Ariëns Prijs op 22 oktober in het Titus Brandsma 
Huis te Deventer (Colmschate) komen alle 
genomineerden in de aandacht en horen en zien we 
wie de winnaars zijn.” De jury heeft de initiatieven 
ingedeeld in een aantal categorieën:

Diaconie is zorg, aandacht, hulp, troost
Zeven initiatieven, activiteiten of werkgroepen zijn 
onder te brengen onder de noemer: aandacht, zorg, 
troost, hulp, binnen de eigen geloofsgemeenschap 
en/of in dorp, wijk en stad. Het theologisch 
kernwoord is barmhartigheid. 

Diaconie is gemeenschapsopbouw
Diaconie van langere adem komt in beeld in 
initiatieven waarin een plek wordt gevormd waar 
mensen bij elkaar kunnen komen, weer op verhaal 
komen en wegwijs raken in onze ingewikkelde 

maatschappij. Het lijkt op een nieuwe vorm van 
kerkopbouwwerk, maar dan diaconaal getoonzet, 
vaak oecumenisch in samenwerking met partners in 
de lokale samenleving.

Diaconie is bondgenootschap met armen
Zeven diaconale initiatieven richten zich op 
maatschappelijk onrecht, uitsluiting en armoede, 
strijd tegen schulden. Het theologisch kernwoord 

is werken aan gerechtigheid. 
Men combineert hierin zorg voor 
mensen en maatschappelijke actie. 
Duidelijk is wel dat armoede in 
Nederland veel voorkomt, hetgeen 
leidt tot diaconaal handelen.

Multiculturele of interreligieuze 
diaconie
Diaconie of caritas heeft ook te 
maken met de multiculturele en 
multireligieuze samenleving. Veel 
mensen die met diaconaal werk 
of caritas hulp en ondersteuning 
bereikt worden, zijn mensen met 
een achtergrond uit andere landen 
dan Nederland. 

Diaconie en caritas wereldwijd
Een eigen karakter heeft de activiteit die te 
omschrijven is als: diaconie over de grens, caritas 
wereldwijd. Meestal is er een band van een of meer 
parochies met de jaarlijkse Vastenactie. Of er is 
iemand uit de eigen kring die zich ginds inzet voor 
ontwikkelingswerk en/of missionering. 

Diaconie is jong geleerd en oud gedaan
Twee initiatieven combineren jongeren met concrete 
diaconale actie en inwijding in de diaconale traditie 
van de geloofsgemeenschap. Diaconie is voor 
jongeren een concrete en uitdagende manier 
om actief te zijn en kennis te maken met andere 
werkelijkheden en levenssituaties dan de eigen. 

Combinatie van diaconie en liturgie
Diaconale handboeken benadrukken de gelovige 
kern die zichtbaar wordt in diaconie en caritas. Dit 
jaar maakt een diaconaal initiatief uitdrukkelijke 
combinaties van diaconie en liturgie: doordeweekse 
vieringen voor ouderen, die tevens dienen als 
ontmoetingsdagen.


