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Jezus geneest in het Evangelie van deze dag een doofstomme man. Deze is 
waarschijnlijk vanaf zijn geboorte doof en heeft daardoor nooit kunnen leren spreken. 
Jezus verricht enkele rituele handelingen en brengt dan de eigenlijke genezing tot 
stand, doordat Hij zijn ogen ten hemel slaat, dat wil zeggen bidt, en het verlossende 
woord “effeta” uitspreekt, “Ga open.” Daardoor worden de oren van de doofstomme 
man geopend en zijn tong losgemaakt, zodat hij ogenblikkelijk kan horen en normaal 
spreken. Jezus’ zucht is een uiting van zijn medelijden met de doofstomme.  
 
Wij hadden op het seminarie een logopediste, die ons moest leren om in het 
openbaar duidelijk en verstaanbaar te praten. Dit is nog een hele kunst en haar 
lessen waren bepaald niet overbodig. Zij was een vrome, toegewijde vrouw die dit 
werk week in week uit belangeloos en met veel geduld verzette. U kunt waarschijnlijk 
al wel raden welke bijnaam deze logopediste binnen de kortste keren van de 
seminaristen kreeg: ‘zuster Effeta’. 
 
Jezus neemt de man buiten de kring van de omstanders om te voorkomen dat zij de 
genezing van de doofstomme opmerken. Hij vraagt hem en andere mensen die Hij 
geneest om er niet over te praten. Nou, Hij kan dat net zo goed tegen een deur 
zeggen, want ze kunnen er hun mond toch niet over houden en vertellen het aan 
iedereen. Je zou zo zeggen: ‘maar Jezus, dat is toch gratis reclame. En dat terwijl 
reclame toch al zo duur is’.  
 
Jezus weet echter dat de door hem genezen mensen een verkeerd beeld van Hem 
neerzetten, namelijk dat van wonderdoener. Maar dat wil Hij niet. De genezing van 
de doofstomme op zich is niet het belangrijkste. Het is een teken van iets anders, iets 
wat veel dieper gaat, de wezenlijke genezing van de mens, namelijk van zijn 
geestelijke doofstomheid, dat wil zeggen zijn doofheid voor Gods Woord.  
 
Wanneer Jezus mensen geneest, gaat de hemel heel even open en gaan mensen 
begrijpen dat zijn woorden niet alleen maar die van een mens, maar ook die van God 
zijn. Kortom, door de tekenen wil Hij ze iets van zijn goddelijke binnenkant laten 
ontdekken, die zij aan zijn menselijke buitenkant niet zien. Daar is het teken voor 
bedoeld.  
 
Vaker doemt de vraag op wat erger is: doofheid of blindheid. Beide zijn ernstig, maar 
doofheid is erger. Een doof mens bevindt zich als het ware onder een kaasstolp: hij 
ziet hoe mensen met elkaar praten en communiceren zonder dat hij er deel aan 
heeft. Hij voelt zich daardoor buitengesloten.  
 
Een geestelijke kaasstolp staat over de huidige Westerse wereld heen. Mensen zien 
en weten van alles en krijgen een massa informatie over zich heen, die ze nauwelijks 
kunnen verwerken. Maar hun leven is leeg en ze kunnen de uiteindelijke zin van het 
leven niet ontdekken. Want doordat ze onder een geestelijke kaasstolp leven, dringt 
het Woord van God niet tot hen door. Daarvoor zijn ze massaal doof. Maar alleen het 
mens geworden Woord van God, Christus, kan richting en doel geven aan ons leven. 
En tevens zijn veel mensen op geestelijk gebied met stomheid geslagen. Doordat de 
meesten van de inhoud van de Bijbel en het christelijk geloof geen flauw idee 



hebben, zijn ze op geloofsgebied letterlijk met stomheid geslagen. Ze kunnen er niet 
over spreken en zeker katholieken kunnen hun geloof amper onder woorden 
brengen. 
 
Maria is in haar overgrote liefde voor ons door haar verschijningen – vooral in de 
laatste eeuwen – meerdere malen te hulp geschoten om ons van onze doofheid voor 
Gods Woord te genezen. Dat geldt ook voor haar verschijningen te Lourdes aan 
Bernadette Soubirous van 11 februari tot 16 juli 1858. De Heer heeft daar veel 
tekenen verricht en doet dat nog steeds door op voorspraak van Onze Lieve Vrouwe 
van Lourdes zieken te genezen, onder wie ook mensen die doof zijn en niet kunnen 
spreken.  
 
De meerderheid van die zieken wordt weliswaar niet genezen, maar allen gaan zij 
geestelijk gesterkt en bemoedigd naar huis, waarvoor zij heel dankbaar zijn. En dat is 
veel belangrijker. Want dat is exact wat Jezus met het verrichten van de tekenen wil 
bereiken, namelijk dat mensen iets van zijn goddelijke binnenkant ontdekken en deel 
krijgen aan het Rijk Gods. Hij wil in Lourdes die figuurlijke kaasstolp van ons 
afnemen, opdat we zijn Woord horen en leren verstaan. 
 
Ook voor ons gaat de hemel even open als we een pelgrimsreis naar Lourdes 
maken. Dat kan trouwens ook gebeuren wanneer we een Lourdesgrot bezoeken, 
zoals er hier één in de tuin staat.  
 
En de hemel gaat ook even voor ons open in deze Eucharistie die wij nu vieren, dit 
sacrament, een teken dat bewerkt wat het betekent. Christus komt onder de 
gedaanten van brood de wijn werkelijk in ons midden en door de communie 
ontvangen wij het onderpand van het eeuwige Rijk Gods. Moge Hij daardoor ons 
genezen van de geestelijke doofstomheid die ook wij allemaal, ondanks dat we onze 
bijzondere roeping gevolgd zijn, bij tijd en wijle in bepaalde opzichten kunnen 
hebben. Amen.  


