Synode: ervaringen belangrijk in

geloofsgesprekken

Momenteel is de diocesane fase van de Bisschoppen-
synode 2023 in volle gang. De parochies in het
Aartsbisdom Utrecht organiseren in de komende
periode geloofsgesprekken over de drie thema’s

die de Nederlandse Bisschoppenconferentie heeft
gekozen uit de tien gespreksthema'’s die het
Vaticaanse Secretariaat van de Bisschoppensynode
heeft aangereikt. Die drie thema’s zijn ‘Vieren’,
‘Medeverantwoordelijk voor missie’ en ‘Dialoog in
Kerk en samenleving’. De Bisschoppensynode 2023
gaat over een centrale vraag: bij het verkondigen
van het Evangelie is een synodale Kerk ‘samen op
weg’ — hoe vindt dit ‘'samen op weg zijn’ plaats in je
lokale Kerk? En tot welke stappen nodigt de Geest
ons uit om te groeien in dit ‘'samen op weg zijn’?

Ervaringen

De Utrechtse hulpbisschop en vicaris-generaal

mgr. Hoogenboom is de contactpersoon voor

de organisatie van het synodale proces in het
Aartsbisdom Utrecht. Hij licht de werkwijze in

de parochies toe: “"Om op deze centrale vraag te
kunnen antwoorden, worden de deelnemers aan

de geloofsgesprekken in de parochies uitgenodigd
zich af te vragen welke ervaringen in hun kerk de
centrale vraag bij hen oproept. Maar ook om bij
deze ervaringen van ‘samen op weg gaan’ nog eens
heel bewust stil te staan: welke vreugden hebben zij
teweeggebracht? Welke moeilijkheden en obstakels
zijn ze tegengekomen? Welke wonden hebben ze
aan het licht gebracht? Welke inzichten hebben ze
opgeleverd? Vervolgens is het aan de deelnemers
om vast te stellen: waar, in deze ervaringen,
weerklinkt de stem van de Geest? Wat vraagt Hij
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van ons? Wat zijn de punten die bevestigd moeten
worden, de stappen die gezet moeten worden? Waar
nemen we consensus waar? Welke wegen openen
zich voor onze Kerk?”

Valkuilen

De Bisschoppensynode heeft als overkoepelend
thema: ‘Voor een synodale Kerk: communio,
participatio, missio’. Mgr. Hoogenboom: “Voor

elk van de drie door de Bisschoppenconferentie
gekozen gespreksthema’s is het de bedoeling dat
bespreking ervan plaatsvindt langs de lijn van

deze drie kernwoorden. Wat betekenen deze drie
begrippen? Communio (gemeenschap) heeft een
dubbele dimensie: de verticale dimensie (communio
met God) en de horizontale dimensie (communio
van mensen). Participatio verwijst naar de actieve
participatie van alle gelovigen aan de missie van

de Kerk, die door de weg van de synodaliteit wordt
verondersteld. En missio houdt in: de missie van de
Kerk is het verkondigen van de blijde boodschap en
het maken van nieuwe leerlingen.”

“In de vorige editie van Op Tocht (nr. 10 2021, blz.
6-7) heb ik geprobeerd duidelijk te maken welke
geestelijke houding paus Franciscus verwacht van
degenen die deelnemen aan de geloofsgesprekken
over de door de Bisschoppenconferentie gekozen
thema’s. Die geestelijke houding wordt gekenmerkt
door het zich openstellen voor de zeven gaven van
de Heilige Geest. Daarvan getuigt ook ons bidden
van het gebed ‘Adsumus’ (*Wij staan voor u Heilige
Geest’) alvorens met elkaar in geloofsgesprek te
gaan over de bovengenoemde drie thema’s. Daarbij
hebben we de hulp van de Heilige Geest hard

nodig om de tekenen van
onze tijd in de Kerk en de
wereld te verstaan en om de
valkuilen te vermijden van
hardhorendheid ten opzichte
van de ander, vruchteloze
discussies en het alleen maar
zoeken van het eigen gelijk.”

‘Vieren’

De thema’s ‘Vieren’,
‘Medeverantwoordelijk voor
missie’ en ‘Dialoog in Kerk en
samenleving’ en de daarbij
behorende gespreksvragen
zijn bedoeld als uitnodiging

en hulpmiddelen om het
geloofsgesprek in het kader
van het synodaal proces te
verdiepen en vrucht te doen
dragen, zo benadrukt mgr.
Hoogenboom. Daarbij helpt het
volgens hem dat deze thema’s
zich goed laten verbinden met

wezenstrekken van de Kerk en
met wezenlijke ervaringen in
onze katholieke geloofsbeleving
en ons dagelijks leven.

Mgr. Hoogenboom: “Laten we
eerst eens kijken naar het
thema ‘Vieren’. Het ‘Jaar van de Eucharistie’ was

in het Aartsbisdom Utrecht nog maar nauwelijks
begonnen toen begin 2020 de coronaviruspandemie
in alle hevigheid toesloeg. Coronamaatregelen
beperken sindsdien (dan weer in meerdere en dan
weer in mindere mate) op een pijnlijke manier ook
het kerkelijk leven in de parochies. Toen iemand
mij zei: “Het Jaar van de Eucharistie is helaas
grotendeels in het water gevallen,” dacht ik: “Ja
dat is helaas zo.” Maar tegelijkertijd bedacht ik mij
ook dat juist als gevolg van de in sociaal opzicht
beperkende coronamaatregelen vele katholieken
nog meer de vitale betekenis zijn gaan beseffen
van het als Kerk geloofsgemeenschap kunnen zijn
en het als zodanig zoveel mogelijk kunnen blijven
vieren van de Eucharistie als “"Bron en hoogtepunt
van het christelijk leven”. Met heel veel creativiteit
en praktisch vernuft werden in parochies binnen
de kortste keren aangepaste vormen gevonden

om in de ‘anderhalvemetersamenleving’ een
vierende geloofsgemeenschap met een diaconaal
gezicht te kunnen zijn en blijven. God heeft ons
mensen geschapen als sociale wezens. Deze
gemeenschapsdimensie is ook wezenlijk voor ons
Kerk-zijn.”

Dat manifesteert zich ook in het synodale proces
waarin de Kerk zich momenteel bevindt, aldus mgr.
Hoogenboom: “Wij zijn volk van God geroepen tot
gemeenschap met de Drie-ene God en met elkaar.
De coronacrisis en de noodzakelijke maatregelen
hebben een enorme impact op ons sociale leven en
ook op het leven van de Kerk. Die ervaring heeft bij
velen het besef gewekt of vergroot hoe belangrijk
juist nu het synodale ‘samen op weg’ zijn als Kerk
is. En dat dit ‘'samen op weg’ alleen maar kan als
dat gebaseerd is op gemeenschappelijk luisteren

Mgr. Hoogenboom tijdens het Ad limina bezoek van de
Nederlandse bisschoppen in 2013 (foto: Ramon Mangold)

naar het Woord van God en de viering van de
Eucharistie. Daaruit vloeien gespreksvragen voort
als: Hoe inspireren gebed en liturgische vieringen
bij het nemen van belangrijke beslissingen? Hoe
bevorderen we de actieve deelname van alle
gelovigen aan het verlossingswerk van Christus
in de liturgie? Welke ruimte krijgen lectoren en
acolieten?”

‘Missie’

Het thema ‘Medeverantwoordelijk voor missie’ hangt
nauw samen met - en vloeit voort uit - het thema
‘Vieren’, zo benadrukt de Utrechtse hulpbisschop.
“Om dit beter te kunnen plaatsen, helpt het als we
ons realiseren dat de viering van de Eucharistie en
ook van de andere sacramenten altijd eindigt met de
zegen en de zending van de aanwezige gelovige(n).
De liturgie van de Kerk maakt zo duidelijk dat ons
geloof wezenlijk een missionaire dimensie heeft,
met andere woorden dat we in de kracht van ons
doopsel allemaal missionaire leerlingen van de

Heer zijn. Anders gezegd: we vieren en beleven

ons geloof niet alleen op zondag in de kerk maar
ook in de wereld; zeven dagen per week en het

hele kerkelijk jaar rond. Als aan het eind van de
viering van de Eucharistie de woorden klinken ‘Gaat
nu allen heen in vrede,” dan zijn dat geen woorden
ter afsluiting, maar woorden die de deur van ons
leven als gelovigen openzetten naar de wereld. Het
zijn zendingswoorden die een missionaire opdracht
inhouden, die ieder van ons aansporen om het
geloof in de Drie-ene God dat we gevierd en beleden
hebben nu ook in het leven van alledag waar te
maken in daden van geloof, hoop en liefde. Als we
de rijke betekenis van deze zendingswoorden goed
op ons in laten werken, dan rijzen er als vanzelf
vragen als: Hoe kan ik aan die opdracht tot missie
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gehoor geven? Hoe kan ik mij daarin laten helpen
en hoe kan ik daarin anderen helpen? Hoe wordt
onderscheiding over missionaire keuzes gemaakt en
door wie?”

‘Dialoog’

“Het thema: 'Dialoog in Kerk en samenleving’ vloeit
als het ware voort uit de twee eerder genoemde
thema'’s. Als we, nadat we zijn gesterkt door Gods
genade die we hebben ontvangen door het samen
luisteren naar Gods Woord en het ontvangen van de
sacramenten, als medeverantwoordelijke missionaire
leerlingen de wereld van alledag binnentrekken,
dan komen we als vanzelf voor de vraag te staan
wanneer, met wie en hoe we in de meest brede zin
het gesprek, de dialoog aangaan in de Kerk én in de
samenleving.”

De opdracht tot dialoog in de Kerk is volgens mgr.
Hoogenboom ten diepste verankerd in het geloof
dat alle gedoopten de gaven van de Heilige Geest
hebben ontvangen en geroepen zijn om met die
ontvangen genadegaven bij te dragen aan de
opbouw van de Kerk. “Als we als gedoopten zo
naar onszelf en onze medegelovigen kijken, dan
vloeit daar als vanzelf de opdracht uit voort om

in vertrouwen op de hulp van de Heilige Geest in
de Kerk met elkaar de dialoog aan te gaan. Dan
komen er in de geloofsgesprekken in het kader van
het synodaal proces als vanzelf wezenlijke vragen
aan de orde als: Hoe en waar komen verschillende
mensen in onze gemeenschap samen voor

dialoog? Hoe worden verschillen in visie, conflicten
en problemen aangepakt? Hoe bevorderen we
samenwerking met naburige bisdommen en in ons
bisdom tussen gemeenschappen van religieuzen

en gelovigen, met en tussen lekenverenigingen en
bewegingen, enzovoort?”

Tweede Vaticaans Concilie

De opdracht tot dialoog heeft nog een bredere
strekking, aldus mgr. Hoogenboom. Volgend jaar
oktober is het precies 60 jaar geleden dat de
heilige paus Johannes XXIII het Tweede Vaticaans
Concilie opende. Een van de vele vruchten van
deze kerkvergadering is dat de Katholieke Kerk
sindsdien veel meer de samenwerking en de dialoog
is gaan zoeken met alle ‘mensen van goede wil’, van
welk geloof of levensovertuiging dan ook. In veel
kerkelijke documenten spreekt de Kerk uit te willen
werken aan de dialoog met de gescheiden kerken
van het christendom (oecumene), aan de dialoog
met het jodendom, aan de dialoog met andere
godsdiensten (de interreligieuze dialoog) en aan de
dialoog met mensen die geen geloofsovertuiging
aanhangen. Mgr. Hoogenboom: “Dat de Kerk

zo'n groot belang hecht aan al deze vormen van
dialoog vloeit voort uit twee van haar fundamentele
beginselen: de intrinsieke waardigheid van iedere
menselijke persoon als zijnde geschapen naar beeld
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Het Tweede Vaticaans Concilie (foto: Lothar Wolleh)

en gelijkenis van God en het algemeen welzijn. Het
is daarom van fundamenteel belang om tijdens de
geloofsgesprekken in het kader van het synodaal
proces uitdrukkelijk stil te staan bij de genoemde
vormen van dialoog en hoe deze kunnen worden
bevorderd, bijvoorbeeld aan de hand van de
vragen: Welke ervaringen van dialoog en gedeeld
engagement hebben we met andere christenen, met
gelovigen van andere godsdiensten en met niet-
gelovigen? Hoe gaat de Kerk in dialoog met andere
sectoren binnen de samenleving?”

‘Geen opiniepeiling’
Mgr. Hoogenboom is benieuwd naar de resultaten
van de geloofsgesprekken die in de komende weken
in de parochies worden gehouden. De verslagen
worden samengevoegd met de gespreksverslagen
van andere bijeenkomsten zoals met jongeren en
religieuzen. Een samenvatting van het geheel wordt
naar de Bisschoppenconferentie gestuurd, die zorgt
voor een samenvatting van alle verslagen uit de
bisdommen.

Mgr. Hoogenboom: “Ik hoop dat door dit tweeluik
mensen een duidelijker beeld krijgen van wat dit
synodale proces behelst en welke gesprekshouding
nodig is om het tot een succes te maken. Paus
Franciscus waarschuwde in zijn toespraak over deze
synode op 9 oktober 2021 dat ‘een synode geen
parlement of opiniepeiling is, maar een kerkelijk
evenement met de Heilige Geest als hoofdrolspeler.
Zonder de Geest is er geen
synode.” Als we dat steeds voor
ogen houden, kan de oogst rijk
zijn.”
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