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Tijdens een Lourdesbedevaart van het Aartsbisdom Utrecht in 2012 is op voorspraak 
van Onze-Lieve-Vrouwe van Lourdes daar bij de grot jouw roeping tot het 
priesterschap gewekt. Gelukkig hadden we toen nog niet te maken met de huidige 
coronaviruspandemie. Anders was die bedevaart niet eens doorgegaan en hoe zou 
het dan met je zijn afgelopen? Anderzijds zou God dan ook een weg hebben 
gevonden om jouw roeping te wekken op de voorspraak van de moeder van zijn 
Zoon.  
 
Je liefde voor de Kerk en de liturgie had je als kind al. Je bent een trouwe misdienaar 
en ook acoliet geweest van de St. Lambertusbasiliek te Hengelo, door menig 
Twentenaar gezien als de ‘kathedraal van Twente’. Afgelopen zondag, het Hoogfeest 
van de heilige Willibrord, ben ik voor de TV-Mis in de St. Lambertusbasiliek geweest. 
Tijdens het koffiedrinken na de Eucharistieviering werd mij door enkele aanwezigen 
gevraagd hoe ik stond tegenover de oprichting van het bisdom Hengelo. Wat ik 
daarop heb geantwoord, zal ik hier maar niet herhalen.  
 
Voor je studie rechten te Leiden heb je Twente verlaten, maar na het behalen van de 
titel van meester in de rechten ben je er weer teruggekeerd om er als jurist aan de 
slag te gaan. Echter, Gods wegen zijn onnaspeurlijk (Rom. 11,33). En dat geldt ook 
voor de weg waarlangs de roeping loopt die God iemand geeft. Je hebt hier in 
Utrecht je priesteropleiding aan het Ariënsinstituut en de TST gedaan. Deze studie is 
afgerond met een stage in de Zalige Titus Brandsmaparochie in Wageningen en 
omgeving, waar je met de praktijk van het pastoraat kennis hebt gemaakt. Daar blijf 
je ook werkzaam, vanaf nu als diaken en Deo volente vanaf juni als priester. En 
alleen God weet op dit moment waar je later nog eens in het aartsbisdom terecht zult 
komen. 
 
Jezus gebruikt de gelijkenis van de graankorrel die in de aarde valt en daar sterft, en 
alleen dan grote vrucht draagt, als beeld voor zijn totale zelfgave: de gave van zijn 
leven aan het kruis, die na drie dagen werd gevolgd door zijn verrijzenis uit de dood. 
Zijn dood en verrijzenis dragen echter een grote vrucht: Jezus verloste ons daardoor 
van onze zondenlast. En zorgde er zo voor dat we – als we Hem volgen – de weg 
naar de Eeuwige Vader terug kunnen vinden en kunnen delen in zijn verrijzenis.  
 
Een totale zelfgave in navolging van Christus kan ook plaatsvinden zonder te 
sterven. Erik, bij je diakenwijding is het beeld van de graankorrel die in de aarde valt, 
sterft en veel vrucht voortbrengt, ook op jouw zelfgave van toepassing, die in je 
wijding tot diaken wordt gerealiseerd. Als diaken geef je jezelf aan Christus en zijn 
Kerk om zijn dienstbaarheid sacramenteel tegenwoordig te stellen onder christenen 
en niet-christenen. En dit sacramenteel tegenwoordig stellen van Christus’ 
dienstbaarheid kan voor allen grote vrucht dragen. 
 
Op de eerste plaats doe je dat door het dienstwerk van de verkondiging. Een goede 
en betrouwbare verkondiging is bitter hard nodig in deze tijd waarin veel mensen 
Christus en zijn Evangelie nauwelijks nog kennen. En er heel veel verwarring heerst 
in de Kerk op alle niveaus. 
 



Op de tweede plaats geef je jezelf voor het dienstwerk van de liturgie. In liturgische 
vieringen ontmoeten mensen Christus in zijn Woord en sacrament. Liturgische 
vieringen zijn de momenten waarin de Kerk de meeste mogelijkheden heeft om 
mensen te ontmoeten. Voor het dienstwerk van de verkondiging zijn vieringen 
uitgelezen momenten. Een zegswijze luidt: lex orandi lex credendi, dat wil zeggen ‘de 
wet voor het bidden is de wet voor het geloven’. De manier waarop wordt gebeden 
en de liturgie wordt gevierd, kan het meest vormend zijn voor het geloof van de 
mensen en hun relatie met Christus. Maar – zo leert de kerkgeschiedenis – ook 
misvormend. Ik heb er echter alle vertrouwen in dat jij de liturgie van de Kerk goed 
zult vieren. 
 
Op de derde plaats zet een diaken zich in voor het dienstwerk van de diaconale 
liefdeswerken. Dit is een onmisbaar getuigenis in de huidige harde neoliberale 
kapitalistische samenleving, waar het goed toeven is voor hoger opgeleiden en beter 
bedeelden. Maar waar er ook steeds meer mensen zijn die onbeschaamd worden 
uitgebuit door grootverdieners en ook bij een volledige dagtaak nauwelijks voldoende 
inkomen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Gods gebod van liefde 
jegens God en daarmee direct verbonden de liefde jegens de naaste samen met de 
sociale leer van de Kerk kunnen niet vaak en intens genoeg voor het voetlicht 
worden gebracht. 
 
Erik, we bidden dat God jouw gave van jezelf voor het dienstwerk als diaken 
overvloedig zegent en vrucht zal doen dragen. Wij zijn Onze-Lieve-Vrouwe van 
Lourdes uitermate dankbaar dat zij in 2012 bij de grot in Lourdes jouw roeping tot het 
priesterschap en daarmee tot het diaconaat heeft gewekt. En we bidden dat zij jou 
als diaken en in de toekomst als priester met haar machtige voorspraak blijft 
begeleiden. Amen. 


