
De pensionering van diocesaan 
diaconaal werker Hans Oldenhof per 6 
maart jl. viel zoals zoveel middenin de 
coronatijd. En dus geen afscheid met 
toeters en bellen maar een vertrek 
met stille trom. Wel liet Oldenhof een 
afscheidscadeau achter: het essay 
‘Geroepen en gedragen’ met refl ecties 
over diaconie en spiritualiteit. Het 
heeft via hem en het bisdom zijn weg 
gevonden naar belangstellenden in 
de parochies, tot genoegen van de 
auteur: “Geloof moet je doorgeven, 
daarom heb ik dat essay geschreven. 
We geloven samen en dan moeten we 
er ook samen over praten, ik vind het 
belangrijk dat dit gesprek gevoerd 
wordt.”
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Terugkijkend op zijn arbeidzame leven kan Oldenhof 
constateren dat zijn laatste jaren als diocesaan 
diaconaal werker zijn samen te vatten met: 
‘Bestemming bereikt’. De weg naar die bestemming 
was soms kronkelig, maar aanwijzingen dat hij 
hier zou uitkomen waren er wel degelijk, stelt hij 
vast. Oldenhof: “Ik heb missiologie gestudeerd, 
met veel aandacht voor bevrijdingstheologie 
en basisgemeenschappen – zoals dat destijds 
gebruikelijk was. Maar als student was ik al bezig 
met de combinatie van diaconie en spiritualiteit. 
In die zin was de functie van diocesaan diaconaal 
werker een mooie afronding van wat er vanaf het 
begin als uitdaging al inzat.” 

Zijn werkzame leven kende wel een valse start: “Te 
jong begon ik na mijn studie als missiesecretaris 
in het bisdom Breda. Ik was daar niet op mijn plek 
en ben toen omgeschoold tot generalist voor het 
basispastoraat. Aanvankelijk dacht ik: het pastoraat 
is te hoog gegrepen, laat ik maar vormingswerk 
gaan doen. Maar ik ben er toch ingegroeid.” Onder 
andere in Tilburg, waar hij na acht jaar echter 
naar meer zelfstandigheid van werken verlangde. 
Die hoopte hij in Amersfoort te vinden, maar dat 
werd geen succes. Oldenhof: “In Nieuwegein was 
ik vervolgens beter op mijn plaats. Daar was ik 
in het pastorale team achttien jaar profielhouder 
diaconie. Ik liet me bij theologisch vormingscentrum 
Luce bijscholen en was steeds meer praktisch 
bezig, met een breed scala aan activiteiten. 
Hoogtepunten in die jaren waren de noodopvang 
voor dakloze vluchtelingen, de heroprichting van de 
voedselbank, het presentatiepastoraat onder Roma, 
de ontmoetingen van christenen en moslims en de 
viering bij de heiligverklaring van Oscar Romero.”
En toen maakte hij enkele jaren voor zijn pensioen 
vanuit het parochiepastoraat de overstap naar de 
functie van diocesaan diaconaal werker. Waarom? 
Oldenhof antwoordt met een lach: “Ik ben 
gevraagd.” Hij weet het moment nog goed: “Ik was 
in juli 2018 in de moestuin bezig met de tomaten 
toen mgr. Hoogenboom belde om me te wijzen op 
de vacature bij de Diocesane Kerkelijke Caritas 
Instelling (DKCI). Na enkele gesprekken ben ik op 1 
november dat jaar begonnen. Ik wist dat door mijn 
leeftijd de periode kort zou zijn, maar ik ben heel 
blij dat ik de overstap gemaakt heb.”

In zijn nieuwe functie ondersteunde Oldenhof een 
deel van de besturen van de Parochiële Caritas 

Instellingen (PCI) bij hun werk. Het betekende 
behalve een nieuwe werkplek ook een nieuwe 
woonplek: hij verhuisde naar het Gelderse 
Angeren – gelegen in het gebied dat Oldenhof ging 
bestrijken. “Inhoudelijk was de overgang niet zo 
groot, omdat ik in Nieuwegein immers al werkte 
in het profiel diaconie en met vrijwilligers nieuwe 
projecten opzette. Aan die praktijkervaring en de 
bijscholing destijds heb ik veel gehad. Op basis 
daarvan kon ik meedenken met de caritasbesturen 
en de pastorale teams. Ik gaf advies, organiseerde 
bezinningsavonden over diaconie en spiritualiteit, 
gespreksavonden over hoe lokaal verder gaan met 
caritas en diaconie als het kerkgebouw gesloten 
is, hielp met het opbouwen van netwerken. Mijn 
advies aan caritasbesturen is: onderhoud je 
contacten en je netwerk binnen de gemeente 
en hulpverleningsinstanties. Vooral zo kom je 
individuele hulpvragen op het spoor. Ook schreef ik 
artikelen in ‘Op Tocht’ en stelde afleveringen van de 
digitale Nieuwsbrief Diaconie samen.”
Oldenhof zat eveneens in de jury van de Ariëns Prijs 
voor Diaconie 2019 en schreef mee aan het boekje  
over alle genomineerde projecten. “Zo’n boekje 
geeft de enorme rijkdom aan diaconale inzet in de 
parochies weer. Maar ook de digitale Nieuwsbrief 
maakt zichtbaar wat er diaconaal allemaal gebeurt 
in het aartsbisdom. Dat is het voordeel van deze 
functie: je zweeft boven het werkveld. Je wijst 
niet alleen vanuit het bisdom op procedures en 
regels maar je bemoedigt, ondersteunt en maakt 
zichtbaar dat velen omzien naar elkaar vanuit het 
geloof. Je brengt zo anderen op ideeën. Dat heb ik 
de afgelopen jaren als heel dankbaar werk ervaren. 
Al met al is het een senior baan, dus dan is het 
goed dat ik binnen de diaconie eerst als ‘junior’ heb 
gewerkt.”

“Ik vind het indrukwekkend hoe breed het terrein 
van de parochiële diaconie is, vaak gesteund vanuit 
de caritas. Sommige projecten springen er voor 
mij echt uit: ‘Kearls unne mekaar’, de winnaar 
van de Ariëns Prijs 2019. Een project dat ontstond 
vanuit enkele vrouwen die merkten dat er voor hun 
mannen, die niet meer deel konden nemen aan het 
arbeidsproces, geen activiteiten waren. Dat hebben 
ze toen zelf opgezet, echt een voorbeeldproject. 
Maar ook het maatjesproject in Arnhem voor 
eenzaam stervenden is me bijgebleven. Zij 
krijgen een pagina in het gedenkboek dat in de 
Mariakapel van de Martinuskerk ligt. Ik vind dit twee 
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ontroerende voorbeelden van oog hebben voor de 
onaanzienlijken en bezield bezig zijn.”
De Kerk krimpt en dat betekent dat diaconale 
projecten soms kampen met een gebrek aan 
vrijwilligers en dat een PCI niet altijd nog scherp 
in beeld is bij gemeentes en andere instellingen. 
Oldenhof: “De komende tien jaar zal onze Kerk 
verder afnemen in aantal gelovigen, in aantal 
kerkgebouwen en in slagkracht. Daar ligt een echte 
uitdaging: de omslag maken van ‘onderhoudskerk’ 
naar missionaire Kerk. Dat moet je volgens mij 
niet op een al te evangelicale manier invullen. Ik 
ben getroffen door een uitspraak van theoloog Erik 
Borgman, dat hij zich zo thuis voelt in de katholieke 
Kerk omdat daar heiligen en zondaars door elkaar 
heen leven en ook regelmatig van plek wisselen. 
Vanuit dat besef kijk je met een zeker mededogen 
naar jezelf en naar elkaar.” 
In cultuurpessimisme herkent Oldenhof zich slechts 
gedeeltelijk. “Het is een pijnlijk proces om de 
Kerk zo te zien afkalven. Maar we zullen samen 
door dit rouwproces heen moeten gaan. Ik ben 
niet pessimistisch over de toekomst; ook een 
kleine kerkgemeenschap kan naar binnen en naar 

buiten bijzonder betekenisvol zijn, als we werkelijk 
leven vanuit de genade. Gods Geest laat zich niet 
opsluiten in de Kerk. Laten we op zoek blijven 
naar Gods verborgen aanwezigheid in de wereld; 
dat contemplatieve zijn we nogal eens verleerd en 
moeten we ons weer meer eigen maken. Ik merkte 
het in mijn contacten met sommige caritasbesturen. 
Zij herkennen zich wel in een formulering als 
‘de voorzienigheid is hier aan het werk’, maar ze 
huiveren bij het noemen van Christus of de Heilige 
Geest – dat vinden ze te grote woorden. De jongere 
generatie heeft daar veel minder schroom voor, die 
onbevangenheid is mooi om te merken.”

“In mijn essay bij gelegenheid van mijn afscheid 
heb ik het veel over Gods verborgen aanwezigheid 
en over allerlei vormen van religieuze en mystieke 
ervaring, waardoor mensen die aanwezigheid op het 
spoor komen. Hoe kun je pessimistisch zijn als God 
zo nabij is? De kunst is om de taal en de rituelen 
van de Kerk weer aansluiting te laten vinden bij 
het zoeken van zovele mensen naar een innerlijk 
fundament. De Kerk is uitnodigend als ze diepgang 
heeft en vreugde uitstraalt, de vreugde van het 
Evangelie, de vreugde van het gedragen worden 
door Gods liefde.”
“Ik ben benieuwd hoe de kerken zich gaan 
ontwikkelen. Mijn drie zonen hebben allen iets met 
de Kerk en spiritualiteit. Hun partners zijn niet 
christelijk opgevoed, maar zien aan hun mannen 
wat het voor hen betekent. Het eerste kleinkind is 
gedoopt. Ik denk dat de marginalisering van de Kerk 
ons kan helpen om tot herbronning te komen.” 
Je moet er echter wel voor openstaan, benadrukt 
Oldenhof. Bijvoorbeeld wanneer een diaconaal 
project ooit vanuit een parochie begon, maar 
inmiddels verzelfstandigd is. “Dat is soms vooral 
gebeurd vanwege subsidie-overwegingen. Mijn 
advies is: loop vanuit het pastoraal team toch af en 
toe binnen om te ervaren of op die plek de geest 
van compassie leeft, of Christus er aanwezig is. Dan 
moet je die plaats koesteren, ook als de officiële 
band met de parochie is verdwenen. Als een project 
werkt, dan is Gods Geest er werkzaam. Dat is echt 
mijn overtuiging.”

door Roland Enthoven

Het essay van Hans Oldenhof ‘Geroepen en 
gedragen’, met reflecties over diaconie en 

spiritualiteit, is net als een abonnement op de 
Diaconale Nieuwsbrief digitaal aan te vragen bij: 

redactie@aartsbisdom.nl.
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