
 

24 uur voor de Heer 
 

 
 

Wees welkom allemaal …! 
 

Hoi  

Dankzij paus Franciscus is ‘24 uur voor de Heer’ een 

vast onderdeel van de Veertigdagentijd geworden,  

waarbij alles draait om Gods vergevende liefde. 

Dit jaar is het thema: 

Jezus vergeeft je al je zonden 

Jezus vindt vergeving heel belangrijk. Zelfs vanaf  

het kruis zegt Hij nog ‘Vader, vergeef het hun …’. 

Tijdens ’24 uur voor de Heer’ is er tijd voor gebed en 

Aanbidding, om gewoon even bij Jezus te zijn, naar  

muziek te luisteren … en is er biechtgelegenheid. 

De kerk is hiervoor extra open op 12 en 13 maart.  

Zaterdag 13 Maart is er van 14.00 tot 15.00 uur 

een speciaal moment voor de jeugd. 

Kom jij dan ook?  

Je bent van harte welkom, alleen of met je familie,  

of met je vriendjes en vriendinnetjes. 

Speel je fluit, viool, gitaar of …? Neem dan 

je instrument mee om voor Jezus te spelen. 

Voor volledig programma, zie www.nicolaasbaarn.nl 

http://www.nicolaasbaarn.nl/

