Levensspiegel.

Kleurrijjk waren de jaren

vol wisselende stemmingen,

soms overschaduwd door donkere wolken,
dan weer badend in de zon,

atgewisseld met verfrissend hemelwater
of tot sneeuw of hagel verkilde druppels.
Maar telkens klaarde de hemel op

en brak de zon het wolkendek in stukken
om tot behoud van al wat leeft

haar licht door te geven.

Lente, zomer, herfst en winter

speelden met mijn Iijf en geest.

Nu staande op het strand

terugziend over de golvende zee

van eb en vioed,

stroomt er dankbaarheid

naar binnen en naar buiten,

want mijn leven,- hoezeer ook geleefd -,
was steeds op weg met zoveel anderen,
die mijn leven hebben gemarkeerd.

/1] waren telkens, elk op eigen wijze,
maar samengevoegd het wegennet,

dat mij naar deze dag geleid heeft.

Dat waren zjj, - “het nu voorbij” -,

dat bent u, dat zijn jullie,

dat ben jij, dat is Hijj.

Dank je wel/

God dank!

J.P.

PASTOR JAN PEETERS - S.C.]J.



In 1985 werd Jan Peeters benoemd tot pastor-deservitor
voor de parochies Duistervoorde, Bussloo en De Vecht.

Later ook als pastor van de parochies Vaassen, Epe,
Klarenbeek, Loenen en Eerbeek. (parochieverband
[/sselvaller)

In september 2004 ging hij met emeritaat en assisteerde
vervolgens enkele jaren in dit parochieverband dat in
2010 de nieuwe naam HH. Franciscus en Clara parochie
kreeg.

Goede herinneringen zijn kostbaarder
dan een onbekende toekomst.
Leef daarom de dag vandaag zo,
dat je er graag op terug ziet.

J.P.

Na een dienstbaar leven, met een eigen humor en grote
betrokkenheid bij het onderwijs en pastoraat, hebben wij
afscheid moeten nemen van onze broer, zwager en oom

Johannes Gerardus Peeters
Jan

* 6 oktober 1932 7 25 april 2020
Familie Peeters

Correspondentieadres:
Marian Hutten
Schoolstraat 4C

7391 DA Twello

Wij nemen in besloten kring afscheid van jan op
zaterdag 2 mei en begeleiden hem naar zijn laatste
rustplaats op begraafplaats Jonkerbos te Nijjmegen.



