
 
 
 
Utrecht, 27 mei 2019 
 
 
Aan de priesters, diakens en pastoraal  
werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht 
 
 
Broeders en zusters, 
 
Hiermee bericht ik u dat op 25 mei 2019 in het Moederhuis van de Zusters van Julie Postel te 
Boxmeer in de Heer is overleden de zeereerwaarde heer 
 

Wilhelmus Jacobus Gerardus Bongers 
Priester van het Aartsbisdom Utrecht 

 
Hij werd geboren te Kelpen op 18 juli 1940. Na zijn priesterwijding op 26 maart 1966 was hij als lid 
van de Orde der Camillianen werkzaam als pastor in Huize St. Elisabeth te Breda.  
Met ingang van 1 februari 1991 werd hij benoemd tot pastor in het Streekziekenhuis te Zevenaar. 
Op 4 maart 2003 werd hij geïncardineerd in het Aartsbisdom Utrecht. Met ingang van 1 juli 2005 
werd hij eervol ontslagen als pastor in het Streekziekenhuis te Zevenaar. 
 
Wiel was een rustige persoon van weinig woorden en hij was met hart en ziel ziekenhuis-
pastor. Zo was hij in Zevenaar steun en toeverlaat voor de patiënten en had hij altijd aandacht 
voor de mensen om hem heen. Na zijn 65ste bleef hij daar actief als pastor-vrijwilliger in 
tehuizen en later zette hij dit voort in Boxmeer. Toen een slopende ziekte hem steeds meer 
beperkte, bleef hij geduldig doen wat hij kon, gesteund door de trouwe zorg waarmee de 
Zusters van Julie Postel hem omringden. 
 
Gaarne verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken. 
 
Correspondentieadres: Bergfluiter 17, 5831 NG Boxmeer 
 
Wiel is opgebaard in de kamer in het Moederhuis van de Zusters van Julie Postel te Boxmeer 
waar hij de laatste weken is verzorgd en waar hij is overleden. Er is gelegenheid om 
persoonlijk afscheid te nemen op woensdag 29 mei van 11.00 tot 13.00 uur. U kunt zich 
melden bij de receptie van Woonzorgcentrum Sint Anna. 
 
De Eucharistie ten uitvaart wordt gevierd op vrijdag 31 mei om 13.30 uur in de Kapel van de 
Zusters van Julie Postel, Veerstraat 49 te Boxmeer.  
Om 15.00 uur is er een korte afscheidsdienst voorafgaand aan de crematie. Deze vindt plaats 
in Crematorium Zevenhuizen, Hoenderweg 9 te Cuijk. 
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en naar zuster Thea Strijbos. 
 
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. 
 

 
 
+ Willem Jacobus kardinaal Eijk 
Aartsbisschop van Utrecht 


