Pinksteren, St. Catharinakathedraal, Utrecht, 20 mei 2018

Twaalf mensen onder ons zullen vanmorgen op dit Hoogfeest van Pinksteren het
sacrament van het H. Vormsel ontvangen. Met het doopsel bent u door de gave van
de Heilige Geest kinderen van God geworden en daarmee lid van Zijn familie op
aarde. Het H. Vormsel is het sacrament dat het Doopsel voltooit: hierin drukt de H.
Geest Zijn zegel op u en geeft u daarmee de kracht om niet alleen in Jezus te
geloven, maar ook de kracht om actief in woord en daad van Hem te getuigen.

Als we willen geloven en zeker als we willen getuigen van ons geloof, dan moeten
we ook weten wat het geloof in Jezus en Zijn Evangelie inhoudt. Daar kan ik u een
eenvoudig recept voor geven. Hebt u uw veiligheidsgordels om? Ja? Dan geef ik het
u: heel eenvoudig elke zondag de Eucharistie bijwonen. Want het Liturgisch Jaar
werkt als één allesomvattende geloofscursus. De Heilige Geest doet ons geloven,
maar — en dat is typisch katholiek — we moeten ook met Hem meewerken en zelf ook
iets doen om ons geloof te onderhouden.

Maar dat neemt niet weg dat geloven in Jezus zonder de Heilige Geest onmogelijk is.
Deze opent de ogen van de ziel waardoor we Jezus herkennen als Gods mens
geworden Zoon, als Degene Die ons door Zijn kruisdood verlost heeft en als de
Verrezen Heer. En de Heilige Geest is de Goddelijke Persoon die ons het vuur geeft
dat we nodig hebben om iets met ons geloof te gaan doen: Christus na te volgen en
van Hem te getuigen in deze wereld. De Heilige Geest vervangt niet Jezus, maar
bewerkt Zijn aanwezigheid in ons: Hij doet Christus in ons leven zodat we aan Hem
Gelijkvormig worden.

In de afgelopen negen dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren, de zogeheten
Pinksternoveen (‘novo’ is het Latijnse woord voor negen), hebben we de Heilige
Geest in het bijzonder gevraagd over de Kerk en ook over ons persoonlijk neer te
dalen. We doen daarmee hetzelfde als de apostelen in deze dagen deden, samen
met Maria de moeder van Jezus. Zo zongen we in de sequentie vlak voor het
Evangelie:
“Kom der armen troost, daal neer, kom en schenk uw gaven, Heer, kom, wees in
de harten licht.”
En dit gebed is ook hard nodig. Er kan wel eens een vuiltie komen in de ogen van de
ziel en deze kunnen zelfs helemaal troebel worden.

Hoe kan dat, vraagt u zich misschien af? Door het geloof te verwaarlozen, door ons
van God en Zijn gebod niets aan te trekken, maar ook door teleurstellingen,
tegenslagen, verlies van werk, ongeneeslijke ziekten en handicaps. Van de H.
Theresia van Lisieux, een karmelietes, een contemplatieve kloosterzuster, die in
1897 op 24-jarige leeftijd overleed aan tuberculose en een heel pijnlijke pleuritis
gepaard met ernstige kortademigheid, is bekend dat ze op haar sterfbed geworsteld
heeft met een ernstige crisis van haar geloof in Christus. Ze waarschuwt in haar
autobiografie, L historie d’une ame (Geschiedenis van een ziel), dat men op
nachtkastjes van zieken geen medicijnen moet laten staan waarmee zij een einde
aan hun leven kunnen maken. Hiermee geeft ze te kennen dat ze tijdens haar
geloofscrisis ook deze aanvechting heeft gekend.



Zelfs de apostelen, nog wel de pijlers waarop Jezus Zijn Kerk heeft gebouwd, zijn
blootgesteld geweest aan een zware geloofscrisis. Na de kruisdood van Jezus was
hun geloof in Hem total loss. Ze verwachtten niets meer van Hem. De enige die op
dat moment nog in Hem geloofde was Zijn moeder, Maria, doordat zij overschaduwd
was door de Heilige Geest. Ik zou daarom de vormelingen op het hart willen drukken
om dagelijks tot de Heilige Geest — de grote Vertrooster — te bidden, dat hij het vuur
in uw innerlijk voor Christus brandend houdt.

Als we nu door die Heilige Geest in Jezus gaan geloven, wat gebeurt er dan in ons?
Worden we dan gelijk extreem gelukkig, bezien we de wereld om ons heen en de
toekomst gelijk een stuk rooskleuriger? Mensen die besloten hebben Jezus te
volgen, kunnen inderdaad aanvankelijk geluksgevoelens hebben, maar dat hoeft niet
per se en die gevoelens blijven op termijn ook niet, althans zeker niet op dezelfde
manier.

Bovendien: als door de Heilige Geest Jezus in ons gaat leven, dan worden we ook
geconfronteerd met onszelf en gaan we onszelf beter leren kennen, door ons met
Hem te vergelijken. En dat is niet in alle opzichten even gemakkelijk. Want we
ontdekken dan hoever we van Jezus en Zijn oneindige liefde afstaan. We zien ons
aangeboren egoisme, als we eerlijk naar onszelf durven kijken, en gebrek aan liefde
in een scherper daglicht. We onderscheiden duidelijker de zonde. Het Hebreeuwse
woord ervoor geeft heel goed aan wat met dit begrip bedoeld wordt: een afwijken van
de weg van God.

In een detectiveserie lossen een politierechercheur, een verklaard atheist, en een
anglicaanse priester, die met elkaar bevriend zijn, samen misdaden op. Op een
gegeven moment krijgt die rechercheur een buitenechtelijke relatie met een
secretaresse op het politiekantoor. Hij klaagt dan tegen de priester: dat vind ik nou
het ergste van de Kerk: ze laten je er altijd zo'n zondaar voelen. Daarin heeft hij in
zekere zin nog gelijk ook. Priesters doen dat ook, maar ze kunnen er niet omheen
dat het geloof dat ze verkondigen ook een morele boodschap inhoudt. Even tussen
haakjes: priesters worstelen daar zelf ook mee. Ik moet zelf ook regelmatig gaan
biechten.

In de absolutieformule bij de biecht zegt de priester dat God de barmhartige Vader
als vrucht van de kruisdood van Zijn Zoon

“de Heilige Geest heeft uitgestort tot vergeving van de zonden.”
In het Pinksterevangelie van Johannes hoorden we hoe Jezus de Heilige Geest aan
de apostelen en via hen aan hun opvolgers de bisschoppen en de priesters geeft, om
zonden te kunnen vergeven.

Diezelfde Heilige Geest die de innerlijke ogen van onze ziel opent om in Christus
Gods Zoon te herkennen, Jezus in ons doet leven en ons innerlijk vervult van Gods
liefde. Diezelfde Heilige Geest brengt ons wanneer wij van de weg van de liefde
afwijken, maar daar berouw over hebben, vergeving en verzoening met God. Ook
daarom baden we in de sequentie voor het Evangelie:
“Was wat vuil is en onrein, overstroom ons dor domein, heel de ziel die is
gewond. Maak weer zacht wat is verstard, koester het verkilde hart, leid wie zelf
de weg niet vond.” Amen



