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Vlak voor Zijn Hemelvaart verschijnt de Verrezen Heer, Jezus, aan de elf 
overgebleven apostelen en geeft hen de opdracht: 

“Gaat uit over de wereld en verkondigt het Evangelie aan heel de schepping.” 
En dat hebben de apostelen gedaan: tijdens hun leven in het gehele Romeinse Rijk 
rond de Middellandse zee. De H. Thomas heeft dat gedaan tot in Indië. Vervolgens 
hebben de opvolgers van de apostelen, de bisschoppen, onder wie de H. Blasius, de 
patroon van uw parochie, dat in samenwerking met hun priesters en diakens en de 
medewerking van vele lekengelovigen gedaan over de hele wereld.  
 
En zo heeft het geloof in Christus en Zijn Evangelie ook Delden bereikt. De H. 
Ludger, de stichter van het bisdom Münster, stuurde vanaf het einde van de 8ste 
eeuw missionarissen naar Twente, met name naar Delden. Het was enkele eeuwen 
later overigens de bisschop van Paderborn, Meinwerk, die in Delden de 1ste houten 
kerk liet bouwen. Hij had in 1013 van de paus relikwieën van de H. Blasius gekregen, 
waarvan hij een deel aan de kerk in Delden schonk. Op deze wijze werd Blasius de 
patroon van de plaatselijke kerk.  
 
In 1118, toen Delden inmiddels onder het bisdom Utrecht viel, werd de kerk van 
Delden voor het eerst in een oorkonde vermeld en daarom wordt dit jaar beschouwd 
als het stichtingsjaar van de  H. Blasiusparochie in deze stad. Het christelijk geloof 
wordt nu zo’n 2.000 jaar in de hele wereld verkondigd. Wij mogen nu vieren dat 
gedurende een kleine helft van die periode dat ook hier in de plaatselijke parochie en 
geloofsgemeenschap te Delden gebeurt, al waren er hier – zoals gezegd – al 
christenen vanaf het einde van de 8ste eeuw.  
 
De 900-jarige geschiedenis van de H. Blasiusparochie dwingt bewondering af. De 
katholieke gemeenschap in deze stad bleef trouw haar geloof in Christus belijden, 
ook toen de katholieke godsdienst na de Reformatie werd onderdrukt en uiteindelijk 
zelfs verboden. Pas aan het einde van de 18de eeuw kwam daar verandering in. De 
Deldenaren zochten in die donkere tijd naar allerlei mogelijkheden om de Eucharistie 
te blijven vieren, hoe gevaarlijk dat soms ook was.  
 
Het was een goed idee van bisschop Meinwerk om Delden relieken van de H. 
Blasius te geven. Aan de ene kant mogen we constateren dat de Deldenaren hun 
patroon zijn gevolgd in diens trouw aan Christus. Aan de andere kant mogen we ook 
constateren dat de H. Blasius zich voor de Deldenaren een goede voorspreker bij 
God heeft betoond.  
 
Blasius was een arts in de stad Sebaste in Armenië, die opviel door zowel zijn 
deskundigheid als zijn goedheid. Later werd hij bisschop van diezelfde stad. 
Ondanks dat de Romeinse keizer Constantijn in 313 de vervolging van de christenen 
had opgeheven, brak enkele jaren later in het Oost-Romeinse Rijk nog een 
christenvervolging uit waarvan bisschop Blasius het slachtoffer werd. Lange tijd 
probeerde Blasius aan gevangenneming te ontkomen door zich in een kuil in een 
woud te verbergen. Dit deed hij niet uit lafheid, maar om de christenen nog zo lang 
mogelijk van dienst te kunnen zijn en te bemoedigen.  
 



De christenen waren op dat moment nog een kleine minderheid en zij konden 
Blasius niet beschermen. Eenmaal door soldaten ontdekt, werd hij 
gevangengenomen en naar de stad Sebaste teruggebracht. Onderweg redde hij 
volgens een legende door zijn gebed een varken van een arme vrouw uit de muil van 
een wolf. De vrouw was zo dankbaar dat zij hem later in de gevangenis twee kaarsen 
schonk zodat hij zijn cel wat kon verlichten. In de gevangenis redde hij door zijn 
gebed een jongen die zich in een vissengraat had verslikt, van de verstikkingsdood.  
 
Het is om deze reden dat op zijn gedachtenis, 3 februari, voor Delden het 
patroonsfeest en dus een hoogfeest, de Blasiuszegen wordt toegediend. Gebeden 
wordt daarbij dat God ons beschermt tegen keelziekten en het kwaad in het 
algemeen op voorspraak van Blasius. Vanwege de twee kaarsen die de arme vrouw 
hem in de gevangenis had geschonken, houdt de priester bij deze zegen twee 
gekruiste kaarsen rond de hals. Met de gekruiste kaarsen wordt duidelijk gemaakt 
dat we deze zegen ontvangen van Christus, het Licht der Wereld, die ons door Zijn 
kruisdood heeft verlost.  
 
Uiteindelijk werd Blasius door de gouverneur voor de keus gesteld: Christus 
verloochenen of sterven. Hij beleed echter openlijk dat hij in Christus geloofde en 
voegde er nog aan toe dat afgodendienaars feitelijk aanbidders van de duivel waren. 
Toen waren de rapen gaar en werd zijn lichaam eerst toegetakeld met hete kammen 
die voor de bewerking van wol worden gebruikt. Ten slotte werd hij doodgeslagen.  
 
Zijn belagers konden wel zijn lichaam doden, echter niet zijn ziel (vgl. Mat. 10,28). 
Blasius vertrouwde vast op de belofte van de Heer die zegt dat Zijn volgelingen bij 
wijze van spreken slangen kunnen opnemen en zelfs als ze dodelijk vergif drinken 
het hun geen kwaad zal doen. Hij stierf als martelaar en volgde zo Jezus niet alleen 
in Diens lijden en kruisdood, maar ontving zo ook het eeuwige leven in Gods 
Vaderhuis.  
 
Daar is hij nu 900 jaar de patroonheilige die bij God voor ons ten beste spreekt. En 
dat doet hij ook nu. En het is ook nu hard nodig. Christenen vormen evenals in de tijd 
van Blasius opnieuw een steeds kleinere minderheid in een seculiere samenleving. 
En die minderheid heeft daardoor steeds minder slagkracht om de Blijde Boodschap 
uit te dragen, zeker in West-Europa dat weigert om zijn christelijke wortels nog te 
erkennen.  
 
En toch: Delden doet het – gelet op de ontwikkelingen in de Kerk in West-Europa in 
het algemeen – nog tamelijk goed. In 2014 heb ik hier de H. Mis gedaan op Tweede 
Paasdag (dat weet ik ook niet uit mijn hoofd, maar de digitale agenda liegt niet). Tot 
mijn vreugde waren er tamelijk veel mensen die de Mis bijwoonden, in aandachtig 
gebed verenigd rond het altaar van de Heer in deze kerk. Uw pastoor heeft me 
verteld dat hier onder jonge ouders het besef groeit dat zij de geloofsoverdracht aan 
hun kinderen ter hand moeten nemen. En dat de bruidsparen die nog kiezen voor 
een kerkelijk huwelijk, dat uit overtuiging doen.  
 
Ik zou zeggen: beste Deldenaren, ga gesterkt door het speciale gebed van de H. 
Blasius vol goede moed met de Verrezen Heer op weg naar het duizendjarig 
jubileum van de parochie. Of – als u aan ziet komen dat u dat misschien niet zult 
halen – ga dan in ieder geval met Hem op weg naar Zijn Eeuwig Koninkrijk. Amen.  


