
Toelichting bij de afbeelding

De aanbidding der Koningen (1518) 
door Jacob Cornelisz van Oostsanen

Herkomst: deken J. van Oppenraay, Zutphen ( 1904).

Dit schilderij behoort tot de collectie van het 
Aartsbisschoppelijk Museum die wordt beheerd

door Museum Catharijneconvent te Utrecht. 

Na de herders (Joden) zijn het de Wijzen uit het Oosten 
(heidenen) die tot Christus komen. Vanaf  de Middeleeuwen 

worden zij verbeeld als koningen, indachtig de woorden van de 
profeet Jesaja (60, 2b-3): “Volken komen af op uw licht, koningen op 
de luister van uw dageraad.” De koningen staan voor alle volkeren 
die destijds bekend waren: Europa (de oudste), Azië (die van 
middelbare leeftijd) en Afrika (de jongste). Zo wordt verbeeld 

dat God in Christus mens geworden is voor alle mensen.
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God, die u uit de duisternis heeft geroepen
tot zijn wonderbaar licht,

moge u met zijn zegen vervullen
en u bevestigen in het geloof, de hoop en de liefde.

Als trouwe volgelingen van het licht
dat heden in de wereld verschenen is,

moge Hij u maken tot een licht voor uw medemens.

Moge u zo, na deze levensreis, komen tot Hem
die de Wijzen in het licht van een ster

hebben gezocht en met grote vreugde gevonden,
Licht uit Licht, Christus de Heer.

(De plechtige zegen voor Openbaring des Heren)

Willem Jacobus kardinaal Eijk, 
aartsbisschop van Utrecht,

hulpbisschoppen mgr. Th.C.M. Hoogenboom
en mgr. H.W. Woorts

en hun medewerkers wensen u van harte een 
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