
Bisdomdag, Deventer, Broederenkerk, 8 november 2017 
 
Lezingen: Ef. 4,11-16; Joh. 10,11-16 
 
Ieder mens stoot vroeger of later op de soms wat wrange constatering: ‘dat is nu mijn 
leven’. Na het afronden van de studie, de priester- of diakenwijding, de eerste 
zending als pastoraal werker hebben we het gevoel dat het tapijt voor ons is uitgerold 
en de wereld aan onze voeten ligt. Dat gevoel kan sterk zijn als we de eerste 
onzekerheden te boven zijn gekomen, niemand onder onze preken gillend blijkt weg 
te lopen, we bij huisbezoeken niet gelijk aan de deur worden gezet en kinderen 
tijdens de catechese niet zomaar de tent afbreken.  
 
Kortom, we beginnen ons zekerder te voelen van onszelf en hebben het idee dat we 
het gaan ‘maken’. We hebben de idealen nog waarmee we onze studie en vorming 
zijn begonnen en willen nu weleens een nummertje weggeven. En menige 
beginneling denkt bij zichzelf: die oudjes kunnen nog wat van mij leren…  
 
Maar na een aantal jaren te hebben gewerkt, blijkt de praktijk weerbarstiger dan 
gedacht. De complimenten die mensen je aan het begin maken om je te bemoedigen 
zijn allengs verstomd en hebben wellicht plaatsgemaakt voor kritiek. Links en rechts 
hebben we al de nodige wreveligheden meegemaakt. En er komen barstjes in de 
idealen van het begin. Blijkbaar is dat een vrij algemene ervaring. Een vriend die die 
ervaring blijkbaar ook had opgedaan, zei eens tegen me: “als je op je twintigste geen 
socialist bent, dan heb je geen hart; als je dat op je veertigste nog steeds bent, dan 
heb je geen hersens.” Let wel, voordat iemand onder u over me aan het twitteren 
slaat: dat zei een vriend van me, niet ik.  
 
In ieder geval komt na zo’n tien of twintig jaar de gedachte: ‘is dat nou mijn leven; wat 
heb ik nou eigenlijk bereikt? En dat moet ik doen tot mijn 67ste?’ Of als je pech hebt, 
d.w.z. clericus bent, tot je 75ste? Wanneer deze vragen bij ons opkomen, zijn we toe 
aan een herijking. Voor u nu onrustig in de kerkbank gaat schuiven: ik bedoel 
herijken geschreven met alleen een lange ij, dus zonder e. IJken is afgeleid van het 
Latijnse woord ‘aequare’, d.w.z. ‘gelijkmaken’. Herijken betekent dat je je leven weer 
eens ‘gelijkmaakt’ aan de standaard of de normen die ervoor gelden. En die norm is 
niet zozeer een set van regels of morele waarden, maar een persoon. 
 
In het tiende hoofdstuk van het Johannes-Evangelie houdt Jezus ons de twee 
voorgelezen parabels voor. Hierin reikt Hij ons de ‘meetinstrumenten’ aan, tussen 
aanhalingstekens dan, waarmee we ons leven kunnen ijken of herijken: op de eerste 
plaats Zichzelf onder het beeld van de Goede Herder en op de tweede plaats Zijn 
relatie met Zijn schapen, Zijn leerlingen. 
 
In de eerste parabel legt Jezus uit waarom Hij de Goede Herder is. Als de kudde 
bedreigd wordt, rent hij niet hard weg, ook al loopt Hij gevaar voor eigen leven. Met 
de wolf wordt hier geen concrete persoon bedoeld, ook niet de duivel zoals vaak is 
gedacht, of de Joodse overheid, maar een bedreiging in het algemeen, die vele 
gestalten kan aannemen. Ook met de huurling wordt niet een concrete persoon 
bedoeld. Deze beelden worden gebruikt om duidelijk te maken wat het betekent dat 
Jezus de Goede Herder is: Hij geeft Zijn leven voor hen, omdat het Zijn schapen zijn. 
En Jezus zal ook daadwerkelijk Zijn leven voor hen geven, aan het kruis.   



De tweede parabel gaat over de relatie tussen Jezus en Zijn schapen: Hij kent hen 
en omgekeerd kennen Zijn schapen Hem. Kennen is hier niet louter intellectueel 
bedoeld. Het heeft ook een affectieve betekenis. Jezus houdt van Zijn schapen en 
deze houden op hun beurt ook van Hem.  
 
Wie werkt in het pastoraat moet keer op keer, eigenlijk continu zichzelf als persoon 
en de wijze waarop hij aan zijn opdracht en zending invulling geeft, ijken en herijken 
aan de hand van deze twee parabels. De ‘ijkinstrumenten’ tussen aanhalingstekens 
zijn de persoon van Jezus en Zijn relatie met ons mensen. En in dit licht betekent 
ijken en herijken dat we ons afvragen: ben ik bereid mijn leven te geven voor de 
mensen die aan mijn zorgen zijn toevertrouwd? En is mijn zorg voor hen, met alle 
verschillen die er nu eenmaal zijn, vergelijkbaar met de zorg van Jezus voor Zijn 
leerlingen? 
 
Er vloeit weliswaar geen bloed bij de christelijke geloofsverkondiging in ons 
aartsbisdom, maar we weten dat we ons leven ook kunnen geven door ons ter 
beschikking te stellen voor de pastorale zorg van medemensen. Beschikbaar zijn is 
altijd een belangrijk aspect van het pastoraat, maar valt niet altijd gemakkelijk op te 
brengen. Onze beschikbaarheid toont wat de mensen die aan onze zorgen zijn 
toevertrouwd ons waard zijn. En het criterium daarvoor vinden we in Jezus en Zijn 
verhouding met ons. Maar dat niet alleen. Er is nog een veel dieper aspect. 
 
De basis voor Jezus’ relatie met ons is gelegen in Zijn relatie met Zijn Vader. Jezus 
trekt tussen beide een analogie:  

“Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en ik de 
Vader ken.” 

De basis voor pastorale zorg is uiteindelijk gelegen in de Drie-Eenheid Zelf. Wij 
hebben deel aan Jezus’ relatie met de eeuwige Vader. Hier ligt de diepste basis voor 
de ijking en herijking van ons leven. En het gaat hier niet alleen om een zekere 
gelijkenis, maar om een reëel deelnemen aan die relatie tussen de Vader en de Zoon 
binnen de Drie-Eenheid. Dit gebeurt sacramenteel op diverse manieren: door onze 
priesterwijding, door onze diakenwijding en door onze deelname aan de Eucharistie, 
die daardoor bron en hoogtepunt van het christelijk leven is.  
 
Ons leven als mensen die werkzaam zijn in het pastoraat ijken en herijken in het licht 
van de twee parabels van Jezus over zijn pastorale relatie met ons, waar doen we 
dat?  
Uiteraard in de viering van de sacramenten, die we niet alleen vieren voor onze 
parochianen, maar ook voor onszelf.  
We doen dat heel intens in de jaarlijkse retraite, die voor mensen werkzaam in het 
pastoraat onontbeerlijk is. En tijdens de stille dagen zo verspreid over het jaar.  
En – niet te vergeten – in de regelmatige contacten met de geestelijk leidsman. De 
gesprekken met de geestelijk leidsman zijn geen gezelligheidsontmoetingen. Ze 
hoeven ook niet per se ongezellig te zijn, al is dat soms onvermijdelijk omdat lastige 
onderwerpen daarin niet altijd zijn te vermijden.  
Maar deze ontmoetingen bereiken pas hun doel, als ze uitdrukkelijk en bewust staan 
in het teken van een ijking of herijking van ons innerlijk leven en onze relaties met 
onze ‘schapen’ in het licht van de parabels van de Goede Herder. Amen.  


