
Utrecht, 28 juli 2011 
 
Aan de priesters, diakens en  
pastoraal werk(st)ers van het Aartsbisdom Utrecht. 
 
Broeders en zusters, 
 
Hiermee bericht ik U, dat op 27 juli 2011 te Hardenberg in de Heer is overleden 
 

Wilhelmus Aloysius Joseph Zandbelt 
Priester van het Aartsbisdom Utrecht 

 
Hij werd geboren te Diepenveen op 14 augustus 1933. Na zijn priesterwijding in 1958 zette hij zijn 
studie in Rome voort. Na zijn promotie in 1961 werkte hij als kapelaan in Haaksbergen. Begin 1962 
werd hij professor aan het Philosophicum “Dijnselburg”, in juli 1968 volgde zijn benoeming tot lector 
aan de R.K. Universiteit Nijmegen. In augustus 1976 stapte hij over naar het Diocesaan Pastoraal 
Dienstencentrum, waar hij halftime staffunctionaris voor Voortgezette Pastorale Vorming werd. Dit 
combineerde hij met een halftime benoeming in De Steeg. Van 1982 tot 1997 was hij lid van het 
Metropolitaan Kapittel. In september 1983 werd hij lid van het team voor de opleiding van de 
bisdommen Utrecht en Groningen. In juli 1985 volgde zijn ontslag in De Steeg en werd hij fulltime 
studierector aan het Ariënskonvikt, de diakenopleiding en de toeleiding van pastoraal werk(st)ers. In 
augustus 1993 werd hij pastoor van Keijenborg en Steenderen, op 10 november werd hij tevens 
waarnemend pastoor van Hengelo (Gld) en Vierakker. Op 1 augustus 1999 ging hij met emeritaat, 
vanaf augustus 2001 was hij priester-assistent in de huidige Emmanuelparochie (Noord Oost Salland).  
 
Willy was een gepassioneerde persoonlijkheid en een toegewijde priester. In zijn manier van omgaan 
met mensen kon je merken dat hij vele jaren een gedreven docent was voor priesterstudenten en 
theologiestudenten. Hij kon zijn standpunten nadrukkelijk uiteenzetten, waardoor het soms lastig was 
om tot een dialoog te komen. Anderzijds kon hij goed luisteren, met name in zijn pastoraat had hij een 
warme aandacht voor zijn medemens. Als priester was hij geraakt door de persoon van Christus en 
Zijn boodschap. Hij leefde vanuit zijn geloof. In zijn preken klonk zijn sterke geloofsovertuiging door. 
Als oud-docent verwerkte hij daarin nogal eens zijn theologische inzichten, die niet iedereen kon 
doorgronden. De parochianen in De Belte droegen hem op handen; ze ervoeren hem als hun eigen 
pastor. Alles wat hij deed, deed hij met grote toewijding. Zo kon hij ook met zijn computer bezig zijn. 
Voor hen die nauw met hem verbonden waren, was hij een lieve man:  meelevend, vertrouwd en 
gastvrij. Hij was vooral dankbaar voor de zorg en hulp van Maria en Jan Berg. Drie weken voor zijn 
dood moet hij thuis gevallen zijn. Via het ziekenhuis is hij opgenomen in zorgcentrum Clara Feyoena 
Heem in Hardenberg. Hij ontving heel bewust en dankbaar het sacrament van de ziekenzalving. In het 
bijzijn van zijn broer Nico en Desiree overleed hij in alle rust en vrede op 27 juli, toch vrij onverwacht. 
Wij mogen geloven dat God hem nu heeft opgenomen in Zijn liefde in het hemels vaderhuis. 
 
Gaarne verzoek ik u hem in uw gebed te gedenken. 
 
De avondwake is op maandag 1 augustus om 19.00 uur in de Onze Lieve Vrouw van Fatimakerk, 
Geert Migchelsweg 6a in De Belte (bij Slagharen), waarna er gelegenheid is om van Willy afscheid te 
nemen en de familie te condoleren. 
De Uitvaartdienst is dinsdag 2 augustus om 11.00 uur in bovengenoemde kerk. Voor de dienst is er 
gelegenheid om afscheid van Willy te nemen. Na de begrafenis op het kerkhof naast de kerk, is er een 
bijeenkomst in de zaal tegenover de kerk, waar u ook de familie kunt condoleren. 
 
Ons medeleven gaat uit naar zijn familie en dierbaren.  
 
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid. 

 
+ Mgr. dr. W.J. Eijk 
Aartsbisschop van Utrecht 


