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Bij de bruiloft van Kana manifesteert Jezus zich voor de eerste keer openlijk als de 
Messias door het verrichten van een wonder. Maria brengt de noodsituatie van het 
bruidspaar onder Jezus’ aandacht: de bruiloft dreigt op een fiasco uit te draaien, als 
de wijn opraakt. Een receptie zonder drankjes: je moet er toch niet aan denken.  
 
Het antwoord van Jezus komt op het eerste gezicht afstandelijk over: “Vrouw, is dat 
soms uw zaak? Nog is mijn uur niet gekomen?” Het woord “vrouw” komt in het 
Nederlands als aanspreektitel pejoratief over, maar heeft in het Grieks binnen de 
context van het Johannes-Evangelie geen negatieve lading. Waar het om gaat is dat 
het uur van Jezus nog niet gekomen is, dat wil zeggen het uur dat Hij zich als de 
Messias zal manifesteren, met als hoogtepunt Zijn kruisdood en verrijzenis. Door zijn 
als het ware terughoudend antwoord komt duidelijk tot uiting dat Jezus op verzoek 
van Maria in Kana met Zijn openlijk optreden als Messias begint. 
 
Maria is hier al voorspreekster voor ons. De bruiloft wordt gered doordat Jezus water 
in wijn verandert. En niet zo’n beetje ook. Het gaat om wijn van uitstekende kwaliteit 
en in een behoorlijke hoeveelheid: 2-3 metreten zijn 600 liter. 600 literflessen wijn: 
die lui in Kana konden er blijkbaar wat van. Die hadden nog eens goed getrainde 
levers. Maar u moet vergeten dat een bruiloft in Israël in die tijd een hele week 
duurde. Mensen kwamen en gingen, familieleden, vrienden en bekenden uit de hele 
omtrek. Zo’n lang bruiloftsfeest zonder drankjes zou de schande voor het bruidspaar 
des te groter hebben gemaakt.  
 
Maria is echter niet alleen voorspreekster, maar ook wegwijzer: “Doet maar wat Hij 
(Jezus) u zeggen zal,” zo spoort ze de dienaars aan. De Heer is onmisbaar voor het 
wonder, maar de dienaren hebben ook hun eigen rol: zij brengen het water dat in 
wijn wordt veranderd. Jezus schakelt dienaren in, toen en nu. Hij roept daarvoor in 
alle tijden mensen. 
 
Frank, je schreef me in een brief waarom je bij je wijding voor het Evangelie van de 
bruiloft van Kana hebt gekozen. Door het woord dat Maria tot de dienaren sprak, 
voelde je je persoonlijk aangesproken. Het heeft je geholpen je vertrouwen in de 
Heer en het gebed te stellen 
 
De algemene roeping om God en medemens te dienen hebben alle christenen op 
basis van hun doopsel en vormsel. Maar onder hen zijn er ook mensen die van God 
een roeping tot een bijzondere levensweg ontvangen, als priester, diaken of 
religieus. In de eerste lezing, genomen uit hoofdstuk 6 van het boek Handelingen 
hoorden we hoe de apostelen in tijdnood raakten en daarom zeven mannen door 
handoplegging en gebed wijdden tot het bijzonder ambt van diaken. De eerste zeven 
diakens hielden zich aanvankelijk vooral bezig met diaconale liefdeswerken: de 
dagelijkse ondersteuning van weduwen in de vorm van voedselverstrekking. Maar al 
in het volgende hoofdstuk (Hand. 7) zien we hoe een van hen, Stefanus, zich ook 
met de verkondiging bezighoudt, hetgeen hem de kop kost: hij is de eerste martelaar 
van de Kerk. Zijn feestdag vieren we op tweede Kerstdag. Nog een hoofdstuk verder 
treedt de diaken Filippus verkondigend op en dient hij daarbij het doopsel toe aan de 
minister van financiën van Ethiopië. Hier komen we al de drieslag tegen van de taken 
die diakens verrichten: verkondiging, liturgie en diaconale liefdeswerken 



 
Hieronder vallen een aantal taken die ook door anderen dan diakens worden verricht. 
De oproep tot liefde betreft alle mensen. In tijden van nood mag en moet iedereen 
dopen. Elke christen heeft de opdracht het geloof uit te dragen. Ouders doen dat 
bijvoorbeeld bij hun kinderen. Maar ook al doet de gewijde diaken dezelfde dingen, 
hij doet ze op een andere manier. Hij is door de wijding zo intens met Jezus 
verbonden, dat hij iets persoonlijks van Jezus tegenwoordig stelt: in de diaken is 
Jezus als dienaar van ons allen aanwezig 
 
En het is onontbeerlijk dat mensen iets van de concrete aanwezigheid van Jezus’ 
dienende liefde tastbaar en zichtbaar kunnen ervaren. Zonder God verliest het leven 
zijn eigenlijke glans. Als hij niet aanwezig is, bereikt ons leven zijn doel niet. Van 
nature vinden we alleen onze bestemming in God, in het persoonlijk contact met 
Hem. 
 
God heeft het zo ingesteld dat mensen met een bijzondere roeping en wijding Hem 
op speciale wijze in Kerk en in wereld tegenwoordig stellen. De bisschop is drager 
van het volledig priesterschap, omdat hij anderen tot bisschop, priester en diaken 
kan wijden. De priester vertegenwoordigt Jezus in persoon bij het vieren van de 
Eucharistie. De diaken vertegenwoordigt Jezus’ dienende liefde 
 
Dit heeft de wereld nodig: water wordt in onze wereld niet zomaar wijn, meestal zien 
we het omgekeerde, namelijk dat wijn in het leven na verloop van tijd waterig wordt. 
Bij het huwelijk beloven de bruidslieden elkaar geen verliefdheid voor het leven: dit 
kan en hoeft ook niet, maar echte liefde beloven tot de dood je van elkaar scheidt, is 
geen kleinigheid. Het huwelijksleven kan een sleur worden. Ook bij gewijde mensen 
kan het eerste vuur na verloop van tijd verflauwen. En zien we niet in de 
maatschappij als geheel dat de goddelijke deugden van geloof, hoop en liefde in het 
algemeen danig verwaterd zijn? 
 
Frank: tot nu toe heb je al mensen gediend door hen iets van Gods liefde door te 
geven, waarvan de wijn in het Evangelie van de bruiloft te Kana een symbool is. Dat 
heb je gedaan in je werk voor mensen met verstandelijke beperkingen, als vrijwilliger 
in de kerk en samen met je echtgenote bij de vier kinderen die je hebt geadopteerd. 
Vanaf vandaag zul je dat heel uitdrukkelijk als diaken doen. Getuigen van Gods 
liefde zijn nodig, naast leken altijd ook gewijden die op bijzondere wijze iets van 
Christus Zelf tegenwoordig stellen. Zoals gezegd doe je dat als diaken ten aanzien 
van Jezus’ dienende liefde. Daardoor kan in het leven van de mensen die aan je 
zorgen zijn toevertrouwd, de kostbare wijn van Gods liefde zichtbaar worden en 
werkzaam aanwezig zijn. En dat is een dienst die de wereld meer dan ooit nodig 
heeft. Amen. 
 
 


