
LOURDES – HANDOPLEGGING  - PREEK vicaris Cornelissen 
 
Beste medepelgrims, 
Beste broeders en zusters in Christus, 
 
Als vicaris mag ik regelmatig aan jongelui het H. Sacrament van het Vormsel 
toedienen.  
Meestal heb ik enkele weken voor de vormselviering een kennismakingsgesprek met 
de vormelingen.  
Een tijdje geleden hadden de vormelingen voor die kennismaking een voorwerp bij 
zich, aan de hand waarvan ze iets over zichzelf vertelden. Er was jongen bij die een 
rozenkrans bij zich had.  
Hij vertelde dat hij die rozenkrans van zijn opa had gekregen, kort voordat deze was 
overleden. Hij kreeg tranen in zijn ogen…  
Opa had tijdens zijn leven veelvuldig de rozenkrans gebeden… voor zijn kinderen en 
kleinkinderen… Ook voor hem dus…  
Een dierbare herinnering aan opa.  
En… zei die vormeling… ik bid ook af en toe wat Onze Vaders en Weesgegroeten 
met deze rozenkrans. Prachtig zo’n ontmoeting. 
Jong geleerd is oud gedaan!  
 
Tijdens onze fantastische bedevaart hier in Lourdes staan we elke dag stil bij het 
bidden van de rozenkrans: ‘Met Bernadette de rozenkrans bidden’.  
We overwegen hier de geheimen van de Rozenkrans…  de geloofsmysteries… 
Vandaag, zoals steeds op woensdag, overwegen we de ‘Glorievolle geheimen’. 
En meteen het 1e ‘Glorievolle geheim’ luidt: Christus verrijst uit de doden. 
 
Christus verrijst uit de doden… 
Ik moet nu denken aan de jaarlijkse Paaswens van onze paus Benedictus…tijdens 
het Urbi et Orbi op het St. Pietersplein. 
Hij doet dat in vele talen! 
Ook in het Nederlands… met natuurlijk een ‘bedankje voor de bloemen’… 
 
Maar … broeders en zusters,  altijd let ik op de Griekse Paaswens:  
“Christos anesti”. Dat is vertaald: “Christus is opgestaan, Hij is verrezen”. 
 
Het is de zeer oude Paaswens, waarmee de eerste christenen elkaar al hebben 
begroet.  
Het was een soort wachtwoord ten tijde van vervolgingen,  
waaraan zij elkaar herkenden en waaruit zij ook kracht hebben geput.  
In de grootste nood konden zij er houvast in vinden: “Christus is verrezen.”  
 
Hij heeft de dood overwonnen en zal ons ook nú van de moeilijkheden waarin wij 
ons bevinden, verlossen.  
 
Ze hebben er ten tijde van de christenvervolgingen ook altijd de zekerheid aan ontleend,  dat de 
Heer de Kerk óók door déze moeilijkheden heen zal leiden. “Christos anesti”! Christus is 
verrezen!  
 
 



Maar … beste medepelgrims … zolang als de Kerk bestaat  
is de verrijzenis een omstreden geloofspunt.    
 
Waarom zou voor Jezus niet gelden,  
wat voor alle mensen toch een niet te ontwijken noodlot is?  
… dat wij sterven en daarmee aan de dood ten prooi vallen !!!  
… Het is té mooi om waar te zijn… Het zal allemaal wel verzonnen zijn… 
 
Broeders en zusters, het evangelie vertelt  al,  
hoe de leerlingen en andere vrienden van Jezus geen raad wisten met Zijn 
verrijzenis.  
We hoorden het net in het Evangelie… 
Hoe Maria Magdalena denkt dat ze het Lichaam van de Heer hebben weggehaald en 
ergens anders neergelegd… 
Ook in andere Evangelieverhalen komen we dat tegen…  
Dat men denkt dat het lichaam is weggehaald… is gestolen… 
De vrienden van Jezus weten zich geen raad…met dat lege graf…. 
 
Het is een bewijs dat het Paasgeloof niet is uitgevonden door een stelletje 
overenthousiaste leerlingen.  
 
Het is alleen Christus zélf , die hen ervan kan overtuigen,  
dat Hij niet in het graf gebleven is, dat zijn lichaam niet gestolen is,  
maar dat Hij werkelijk leeft. 
Daartoe verschijnt Hij 40 dagen lang aan Zijn leerlingen… dan hier… 
dan daar … en langzaam komen ze tot geloof…  
 
We zien vandaag hoe Maria Magdalena tot geloof komt… 
Niet door dat lege graf… maar door de ontmoeting met de verrezen Heer zelf !!! 
Eerst denkt ze nog dat het de tuinman is…  Niet zo gek! 
Want in het lijdenverhaal van Johannes wordt verteld dat het dode lichaam van 
Jezus werd neergelegd in een nieuw graf dat in een tuin lag… 
Maria Magdalena denkt dat het de tuinman is… 
En dat is Hij eigenlijk ook!  
We mogen hier denken aan die paradijselijke tuin van Eden. 
Aan Adam en Eva …het eerste mensenpaar… dat uit die tuin werd verjaagd…omdat 
ze zich niet hielden aan de afspraak met God… 
Zo werd de relatie met God verbroken…, door zonde en ongehoorzaamheid… 
 
Maar…  het verbond tussen God en mens is weer hersteld! 
door Jezus Christus, de nieuwe Adam. 
Hij heeft de band die was doorgeknipt weer aan elkaar geknoopt!  
 
En Maria, zijn moeder, wordt in de heilsgeschiedenis gezien als de nieuwe Eva. 
Maria die zonder zonde ter wereld kwam, om zo moeder te kunnen worden van de 
Messias, van de nieuwe Adam.  
 
Maria, onbevlekt ontvangen. 
Zo heeft ze zich hier in Lourdes (hier recht tegenover, bij de Grot) aan de kleine 
Bernadette voorgesteld: 



Ik ben de onbevlekte Ontvangenis. 
Zij is de nieuwe Eva… 
En Christus is de nieuwe Adam, Heer van de tuin… 
 
Op Paasmorgen ging Maria Magdalena naar de tuin… waar zich het graf bevond… in 
de vroege morgen… hoorden we… 
Maar het is nog wel donker… 
Ja… het is nog donker in haar leven, donker in haar hart… 
Ze is verdrietig… Ze ziet de toekomst duister in… 
 
Een gevoel dat velen van ons zullen herkennen! 
Ziekte… lijden… gemis van een dierbare… problemen door de economische en 
financiële crisis… moeilijkheden in het gezin, de familie… relatieproblemen…  
We hebben ze langs horen komen in gesprekken die we hier in Lourdes met elkaar 
hebben. We horen ze langskomen in de opgegeven intenties… 
Het is donker… 
 
Maar door de ontmoeting met de Heer… verandert het leven van Maria Magdalena 
en gaat over haar Christus’ Licht stralen!  
Duisternis wordt licht 
Verdriet verandert in vreugde. 
Een nieuw begin! 
Door de ontmoeting met de Verrezene komt ze tot geloof…  
 
Ze is er vol van en ze weet niet hoe snel ze het moet vertellen aan de apostelen! 
Christos Anesti. De Heer is opgestaan! 
 
Het doet denken aan wat hier in Lourdes gebeurde! 
Ook Bernadette was vol van de ontmoeting met Maria, met ‘de Dame’! 
Zoals Maria Magdalena naar de apostelen werd gezonden om de Blijde Boodschap 
van de Verrijzenis te melden, zo wordt Bernadette op 2 maart 1858, bij de dertiende 
verschijning, door ‘de Dame’ gezonden om “aan de priesters”, de Kerk dus, te 
melden dat zij een kapel moeten bouwen en in processie moeten komen. 
De kapel bouwen en in processie komen betekent het Volk van God opbouwen, het 
Lichaam van Christus, de Tempel van de heilige Geest… door de verkondiging van 
Gods Woord en de viering van de sacramenten, met name de Eucharistie. 
 
Beste medepelgrims… 
Zo komen velen hier naar Lourdes! Om het geloof met elkaar te vieren en te delen. 
Om kracht op te doen. 
We hebben allemaal de kracht en de hulp van de Heilige Geest nodig om ons geloof 
te kunnen beleven en uit te dragen, omdat er nog allerlei duisternis in ons leven 
aanwezig is… angst om uit te komen voor ons geloof in de Verrezen Heer. 
In deze viering zullen ons de handen worden opgelegd. 
Handen van de bisschop of van een priester of diaken… 
Gewijde handen… 
die troost, hulp, bemoediging, durf en bovenal liefde willen schenken. 
 
Liefde verlicht de last van het bestaan,  
liefde maakt ziekte en zorgen draaglijk…  



Liefde is ook wat mensen, hoe ziek of gebrekkig ook,  
toch zélf geven aan hun begeleiders. 
 
Liefde is kracht om de last van de ander te dragen.  
 
De liefde van God houdt niet stil bij onze menselijke dood.  
Want: Christos anesti!    
Zoek hem bij de doden niet,  
maar versta het nieuwe lied: 
de Heer is waarlijk opgestaan. Alleluia 


