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Heer Hoogenboom 

In naam van de Kerk wil ik u danken voor uw jarenlange inzet voor God en uw 
medemens. Gedurende zoveel jaren bent u onvermoeibaar bezig geweest om de 
Kerk te dienen. U hebt u altijd gegeven aan de Kerk. U hebt uw talenten ten volle 
ingezet voor de Kerk. In mijn pastorale brief over de Eucharistie benadruk ik hoe 
belangrijk het is deel te krijgen aan het offer van Christus en dat daardoor Zijn Kerk 
opgebouwd wordt. U hebt door de waardige wijze waarop u liturgische vieringen 
muzikaal hebt opgeluisterd, een grote bijdrage geleverd aan de eredienst aan God, 
vooral de viering van de Eucharistie.  

Uw liefde voor God drukt zich uit in uw dagelijkse leven. God is altijd uw 
voornaamste bron geweest. Het is goed u nu te eren, u die altijd God geëerd hebt en 
Hem de eerste plaats in uw leven hebt gegeven.  

U bent trouw parochiaan van de Sint-Vituskerk in Hilversum. U hebt deze parochie 
gediend door diverse hand- en spandiensten. U was niet bang deze nederige taken 
te vervullen. Uw pastoor, pastoor Dresmee stemt in met deze eerbetuiging vandaag. 
Hij vond het geschikt dat we hier, in deze kerk, deze eerbetuiging verrichten: u bent 
hier immers van 1994 tot 2011 actief geweest als dirigent van de Capella Majellana.  

Vanaf uw opleiding tot kerkmusicus hebt u altijd een brandende liefde getoond voor 
de Rooms-Katholieke kerkmuziek. Door dik en door dun hebt u vast gehouden aan 
de Traditie van de Kerk en hebt u daarin ook de waarheid door God geopenbaard 
willen dienen. U hebt zelf muziek gecomponeerd, vandaag hebben twee van uw 
composities ons geholpen bij ons bidden. Uw passie heeft u ook mogen doorgeven 
aan uw kinderen en kleinkinderen. We vernamen dat uw kleindochter Jessica de 
muziek schreef voor het winnende lied dat Nederland gaat vertegenwoordigen op het 
Eurovisie Songfestival. U moet wel een trotse grootvader zijn … 

U hebt u verdienstelijk gemaakt door tal van andere activiteiten die de Kerk in 
Nederland hebben bezield: 

 U bent actief bij de VBOK (Vereniging ter bescherming van het Ongeboren 
Kind) 

 Vanaf 1970 bent u een aantal jaren actief geweest voor de RKPN (Rooms 
Katholieke Partij Nederland). 

 Op 23-05-1987 hebt u de Willibrord-Academie opgericht (statutair 24-11-
1987). Gedurende 12 jaren hebt u zich ingezet als bestuurslid. Daarnaast 
organiseerde u voor de academie lezingen, symposia en een zevental 
bedevaarten naar diverse plaatsen. 

 In 1988 hebt u het IHGO opgericht (Instituut voor Huwelijk, Gezin en 
Opvoeding). U hebt daarbij gezorgd voor de support van de Nederlandse 
Bisdommen en als penningmeester zorgde u voor de werving van de 
financiële middelen en voor de sponsoring. Ruim 10 jaar hebt u zich daar 
intensief voor ingezet.  

 
Ook wil ik graag uw echtgenote Mevrouw Hoogenboom, Elly, bedanken voor haar 
trouw liefhebben en ondersteunen van u gedurende 53 jaar huwelijksleven. Mevrouw 
Hoogenboom, ontvang onze diepe dankbaarheid en moge u ook verder overvloedig 
gezegend zijn. 



 
Het verheugt mij u te mogen meedelen dat de Heilige Vader, paus Benedictus XVI, 
besloten heeft om u van vanwege uw grote verdiensten voor de Kerk en voor de 
verkondiging van het christelijk geloof te verheffen tot ridder in de Orde van de Sint 
Silvester. Dit is geen geringe onderscheiding. De ridderorde werd in 1841 door Paus 
Gregorius XVI gesticht en is vernoemd naar Paus Silvester I, die van 314 tot 335 na 
Christus paus was en keizer Constantijn de Grote heeft gedoopt. De orde wordt 
toegekend aan personen die zich – zoals u - in regionaal of diocesaan verband 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor geloof en/of Kerk, speciaal voor het 
apostolaat.  
 
De leden droegen in de 19de eeuw een ordekostuum dat bestond uit een 
scharlakenrode mantel met grote ster en een rood kostuum met goudgegalloneerde 
witte broek, laarzen met gouden sporen, gouden knopen, groene goudgeborduurde 
kraag en omslagen, een steek met witte veren en een sabel.  
 
Ridder Hoogenboom – ridder, want het moet nu natuurlijk afgelopen zijn met dat 
‘gemeneer’ - u hoeft niet te verbleken van schrik. U hoeft er zo niet bij te lopen.  
U draagt tegenwoordig het kleinood van de orde aan een smal donkerrood lint met 
zwarte strepen op de linkerborst. Het kleinood van de orde is een wit geëmailleerd 
gouden kruis van Malta. Op het kruis is een goudomrand blauw medaillon met het 
gouden portret van de heiligverklaarde paus geplaatst. Het is me een grote eer dat u 
nu deze mooie onderscheiding mag opspelden. 
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