
Jaar van het Geloof!
Het Jaar van het Geloof (2012-2013) dat de Kerk momenteel 
wereldwijd viert, herdenkt het Tweede Vaticaans Concilie  
(1962-1965). Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de  
Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de 
grote rijkdom van het evangelie van het begin. Paus Benedictus XVI 
opende het Jaar van het Geloof op 11 oktober 2012 in Rome.

www.jaarvanhetgeloof.nl
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G God, die als eeuwige herder

uw kudde zonder ophouden beschermt en leidt,

schenk in uw overgrote liefde

aan de Kerk een herder

die U om zijn heiligheid welgevallig is

en voor ons een zegen zal zijn

door zijn nooit aflatende zorg.

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,

die met U leeft en heerst

in de eenheid van de heilige Geest,

God, door de eeuwen der eeuwen.

Amen.

Misformulier voor de keuze van een paus 

(Altaarmissaal, p. 1195, © NRL)

Benedictus XVI treedt terug als paus in het Jaar van het Geloof, 
dat hij uitriep voor hernieuwde bekering en herontdekking van het 
geloof, met het oog op het getuigenis van christenen in de wereld.

Een leidraad voor paus Benedictus XVI is ‘Caritas Christi urget 
nos’ (2 Kor. 5,14). Het is de liefde van Christus, die onze harten 
vervult, en die ons aanzet tot concrete daden van naastenliefde, 
tot evangeliseren.

Al in het begin van zijn pontificaat heeft de paus God als liefde 
in het centrum van onze aandacht geplaatst met zijn encycliek 
‘Deus caritas est’, God is liefde.

De paus treedt terug in de Veertigdagentijd 2013. 
In zijn laatste vastenboodschap ‘Geloven in de liefde roept de 
liefde op’ schrijft hij dat geloof en naastenliefde onverbrekelijk  
met elkaar verbonden zijn. De ontmoeting met God die liefde is, 
is niet alleen iets van het hart, maar ook van het verstand. 
Het is bovendien een voortgaand proces, omdat liefde nooit  
‘klaar’ is of ‘voltooid’.

Bidden we dat we voort mogen gaan op de weg van liefde, 
die paus Benedictus XVI ons als herder van de Kerk steeds 
heeft gewezen.

Gebed voor de  
keuze van een pausGod is liefde


