
DIAKEN WORDEN!?

“Ik ben onder u als degene die bedient” (Lc. 22,27)
Wil jij dit zichtbaar maken?

Misschien heb je er nog nooit aan gedacht om diaken te worden, maar je 
bent wel begaan met de mens die hulp nodig heeft. Het Woord van God 
inspireert je daarbij en dat wil je ook graag doorgeven. Diep in je zou je 
bovendien het dienende aspect van Jezus zichtbaar willen maken in de 
liturgie. Dan kan het best zo zijn dat God je roept om diaken te worden. 

Zo’n moment waarop je daaraan begint te denken, komt opeens. Je hoort 
het van iemand, leest erover, of je komt er één tegen. Je wilt er meer van 
weten. Want stel je voor dat God je inderdaad roept! Je zoekt dus hulp, 
zowel geestelijk als informatief. 

Herken jij je in 
bovenstaande beelden? 
Kom dan naar de 
oriëntatiedag op 
11 februari 2012! 

Ben je getrouwd, 
dan is je echtgenote 
ook van harte welkom.
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Oriëntatiedag
11 februari is de dag waarop we bijzonder denken aan Maria van Lourdes: 
op die dag in 1858 verscheen Maria te Lourdes voor het eerst aan Bernadette 
Soubirous. We zullen hier tijdens de oriëntatiedag zeker aandacht aan 
besteden, vooral in het gebed. Op het punt van de dienstbaarheid is er nu 
eenmaal een bijzondere band tussen Maria en de diaken. 
Tijdens de oriëntatiedag krijg je veel informatie: Waar wordt gestudeerd? Hoe 
lang duurt de opleiding? Hoe is die opleiding opgebouwd? Welke onderdelen 
zijn er? Misschien wil je ook iets meer weten over wie de diaken is en wat hij 
doet. Welke voorwaarden worden er daarom aan hem gesteld? 
Het begin van alles ligt echter bij het geroepen zijn. Daarom gaan we samen 
nader in op vragen als: Wat is dat, geroepen zijn? Hoe weet ik dat ik geroepen 
ben? Wat doet het met mij?

Programma
11.00 uur	 Welkom en voorstellen aan elkaar
		  Informatie over de opleiding o.a. door de heer 
		  B. Hartmann, studie-prefect van het Bonifatius-
		  instituut aan de Tiltenberg
12.00 uur	 Middaggebed
12.30 uur	 Lunch (wordt verzorgd) en informeel contact
13.30 uur	 Roeping en geroepen zijn
14.30 uur	 Korte visuele presentatie
15.00 uur	 Afsluitende Mariaviering

In verband met het programma (o.a. de lunch) stel ik het op prijs als je je 
tevoren aanmeldt. Weet dat je van harte welkom bent!

Adres:		  Ariënsinstituut
		  Keistraat 9
		  3512 HV Utrecht
		  030-2310490

Informatie:	 J.A.M. Nieuwenhuis
		  Generaal Karel van der Heijdenlaan 9
		  3743 KT Baarn
		  035-5420208
		  nieuwenhuis@aartsbisdom.nl


