
Roepingenreis 
Trier - Echternach

7 – 10 juni 2014
Aartsbisdom Utrecht

het aartsbisdom zullen ontmoeten. We sluiten ons bij hen aan om de 
Eucharistie te vieren in de kathedraal van Luxemburg. 

‘s Avonds zijn we in Echternach om het plechtige Lof mee te vieren aan 
de vooravond van de Springprocessie.

Dinsdag 10 juni

Vandaag moeten we vroeg uit de veren, want om 8.00 uur begint de 
Eucharistieviering in de basiliek van Echternach, waarna de traditionele 
Springprocessie volgt. Tijdens deze processie vormen de pelgrims een 
lange stoet die springend en dansend door de straten van het stadje 
trekt, om uiteindelijk uit te komen bij het graf van de heilige Willibrord, 
de eerste bisschop van Utrecht. 

Na de middagmaaltijd gaan we weer op weg naar Utrecht.

Inschrijven
  De roepingenreis naar Trier en Echternach
  biedt plaats aan maximaal 16 deelnemers. 
  Inschrijven is mogelijk t/m 15 mei 2014.

  Stuur om je aan te melden een gemotiveerde
  e-mail naar: rector@ariensinstituut.nl. 
  Vergeet niet je naam- en adresgegevens te 
  vermelden!

Meer informatie:
Rector Patrick Kuipers (zie foto met op de achtergrond de stad Trier), 
tel.: 030 2310490; e-mail: rector@ariensinstituut.nl



Inleiding
Vraag jij je wel eens af welke weg je in jouw leven moet gaan?
Heb je er wel eens over gedacht om priester te worden?
Denk je er misschien aan om je voor de priesteropleiding aan te melden?

Dan willen we je van harte uitnodigen voor de speciale roepingenreis 
van het Aartsbisdom Utrecht van 7 tot en met 10 juni 2014. Tijdens 
deze dagen krijg je in een inspirerende omgeving de gelegenheid 
om over deze vragen na te denken en er met de rector van het 
Ariënsinstituut en andere geïnteresseerden over te spreken.

Programma
Zaterdag 7 juni

We verzamelen ons op het Ariënsinstituut in Utrecht voor een eerste 
kennismaking. Na de lunch reizen we naar Trier, de oudste stad van 
Duitsland. Het is een stad van vele martelaren en heiligen die een 
voorbeeld kunnen zijn voor mensen die zich geroepen weten om het 
Evangelie te verkondigen.

Zondag 8 juni

We vieren het hoogfeest van Pinksteren en sluiten ons aan bij 
de feestelijke Eucharistieviering in de Dom van Trier. Na de 
middagmaaltijd op het seminarie maken we kennis met deze mooie en 
oude stad. We denken na over de vraag wat het wil zeggen om geroepen 
te worden, hoe je een roeping kunt herkennen en hoe je op Gods 
roepstem antwoord kunt geven. 

Na de vesperviering in de Dom en de aansluitende broodmaaltijd krijg 
je meer te horen over het leven en werken als priester in de Kerk en 
meer bijzonder in het Aartsbisdom Utrecht.

Maandag 9 juni

‘s Morgens brengen we een bezoek aan het enige apostelgraf boven 
de Alpen: het graf van de apostel Matthias. Hij werd geroepen om 
leerling van Jezus te zijn en het Evangelie te verkondigen. Het geeft ons 
gelegenheid om even in stilte stil te staan bij de vraag waartoe de Heer 
ieder van ons roept. 

In de middag vertrekken we naar de stad Luxemburg waar we kardinaal 
Eijk, de aartsbisschop van Utrecht, en een grote groep pelgrims uit 

De Dom van Trier (links) 
en de ingang van het 
seminarie in Trier


