
Lourdes, Pius X, Kopaltaar, 5 mei 2015 (werken van barmh., Mat. 25,31-40) 
 
“Voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn 
broeders, hebt gij voor Mij gedaan.” Jezus geeft hier ons een zending om namens 
Hem werken van barmhartigheid te verrichten. Namens Hem, want het argument is: 
wat je voor geringsten van mijn broeders en zusters hebt gedaan, hebt je voor Mij 
gedaan. 
 
De Kerkvader Lactantius stelde een lijst op van zeven lichamelijke werken van 
barmhartigheid:  

1. het voeden van de hongerigen 
2. te drinken geven aan hen die dorst lijden 
3. het helpen van daklozen 
4. het kleden van hen die naakt zijn 
5. het bezoeken van de zieken 
6. het troosten van de gevangenen 
7. het begraven van de doden. 

De eerste 6 komen uit de Evangelielezing van deze Eucharistievering. De laatste is 
afkomstig uit het Bijbelboek Tobith. 
 
Daarnaast bestaat er een lijst van geestelijke werken van barmhartigheid 

1. het onderrichten van de onwetenden 
2. het geven van raad aan mensen die geen uitweg zien  
3. het troosten van de bedroefden 
4. de broederlijke vermaning 
5. het vergeven van de schade die iemand je heeft aangedaan 
6. het geduldig verdragen van kwaad 
7. het bidden voor de levenden en de doden 

U zult denken: we gaan nog met hele waslijst van opdrachten na deze bedevaart 
naar huis. Waren we er maar nooit aan begonnen. Maar wie bijvoorbeeld kinderen 
en jonge mensen opvoedt, herkent een aantal van deze werken van barmhartigheid 
direct: het onderrichten van de onwetenden, het corrigeren van het gedrag en ook 
het verdragen van de dingen die je bij de opvoeding van je kinderen nu eenmaal 
moet ondergaan. Anderzijds: we weten dat een opvoeding zonder liefde en 
barmhartigheid veel schade aan kan richten Het behoeft geen betoog dat de 
geestelijke werken van barmhartigheid vaak moeilijker zijn op te brengen dan de 
lichamelijke. 
 
Door namens Jezus barmhartig te zijn kunnen wij medemensen kennis laten maken 
met Gods liefde. En dit is een essentieel onderdeel van onze zending om deze 
wereld te evangeliseren. Kan Maria, O.L.V. van Lourdes, ons helpen ook onze 
zending te ontdekken om in deze wereld namens Jezus barmhartig te zijn?  
 
Volgens Paus Franciscus is dat zonder meer het geval. In zijn apostolische 
exhortatie Evangelii gaudium noemt hij haar “de moeder van de evangelisatie” (EG, 
284-288). Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Om dat te verduidelijken wijst 
Franciscus op een heel teder moment tijdens Jezus’ lijden aan het kruis. Tot zijn 
jongste en meest geliefde leerling Johannes zegt Jezus: “Ziedaar uw moeder.” Hij 
nodigt Johannes uit om de zorg op zich te nemen voor Maria, die na de dood van 
haar Zoon achterblijft als kinderloze weduwe. Dit is zonder meer een werk van 



barmhartigheid. Maar veel belangrijker zijn de woorden die Jezus daarna spreekt tot 
Zijn moeder: “ziedaar uw zoon.” Maria wordt als moeder aan Johannes gegeven en 
via hem als moeder aan ons. Maria is als moeder van Jezus moeder van Gods 
barmhartigheid in Persoon. Maria ontvangt onder het kruis van haar Zoon tevens de 
zending om moeder te zijn van de Kerk en daarmee ook van de essentiële opdracht 
van de Kerk, de evangelisatie. 
 
Zij verricht zelf werken van barmhartigheid jegens ons allen. Zij verscheen hier in 
1859 om ons te wijzen op Gods barmhartigheid. Dit is een werk van barmhartigheid 
op zich. Door haar voorspraak, haar gebed voor ons bij God, kan zij heel veel voor 
ons bereiken. Hierdoor verricht zij voor ons ook heel veel werken van 
barmhartigheid. Zoals Maria de stal van Bethlehem, een grot voor dieren, door haar 
tederheid kon veranderen in een geboortehuis voor Jezus, zo kan haar tederheid ook 
in het huis van ons leven wonderen van liefde bewerken. Zoals zij door haar 
voorspraak als een goede vriendin ervoor zorgde dat de wijn niet opraakte voor dat 
bevriende bruispaar in Kana, zo kan zij door haar voorspraak ervoor zorgen dat de 
wijn van Gods genade ook in ons leven altijd aanwezig is.  
 
Doordat haar hart door een zevenvoudig zwaard is doorboord, begrijpt zij alle 
verdriet. Paus Franciscus zegt daarom over haar: 

“Zij is de missionaris die tot ons nadert om ons in het leven te begeleiden door 
de harten te openen voor het geloof met haar moederlijke genegenheid. Als 
een ware moeder gaat zij met ons mee, strijdt zij met ons en stort zij 
onophoudelijk de nabijheid van Gods liefde uit” (EG 286). 
 

Eenmaal geraakt door de barmhartigheid van God die Maria ons als moeder van 
Jezus en moeder van de kerk en de evangelisatie brengt, worden we zelf ook 
missionarissen, zendelingen van Jezus: door onze woorden, onze levensstijl en door 
de werken van barmhartigheid die wij namens Jezus verrichten. Paus Franciscus 
zegt dat de evangeliserende activiteit van de Kerk – en de Kerk, dat zijn wij – door 
een “mariale stijl” moet zijn gekenmerkt. Een mariale stijl van evangeliseren is een 
vorm van geloofsverkondiging die gepaard gaat met tederheid en liefde, de 
eigenschappen die Maria in het bijzonder kenmerken. Tederheid en liefde zijn de 
drijvende krachten die wij nodig hebben om het Evangelie op overtuigende wijze te 
verkondigen. Bidden we het gebed van Paus Franciscus aan het einde van zijn 
apostolische brief Evangelii Gaudium): 

“Maagd en Moeder Maria … Ster van de nieuwe evangelisatie, help ons te 
stralen in het getuigenis van gemeenschap, dienstbaarheid, brandend en 
edelmoedig geloof, gerechtigheid en liefde voor de armen, opdat de vreugde 
van het Evangelie de uiteinde van de aarde bereikt en geen enkel randgebied 
verstoken is van zijn licht ... (EG 288). Amen. Alleluja. 

 


