60-jarig priesterjubileum Kardinaal Simonis
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Voorwoord

Dierbare broeders en zusters, een wat langer voorwoord bij deze bijzondere gelegenheid zult u
mij hopelijk niet kwalijk nemen; alsook dat ik voor een deel zittend celebreer. Met mijn 85 jaar
ben ik niet zozeer gehandicapt als wel ‘gebeendicapt’ en u zult er zeker begrip voor hebben.

Op de eerste plaats ben ik kardinaal Eijk erkentelijk voor de mogelijkheid om mijn 60-jarig
priesterjubileum samen met u te vieren, hier in deze kathedraal. Vierentwintig jaar lang heb ik er
tal van plechtigheden mogen celebreren, praktisch altijd met een viering van de Eucharistie,
dikwijls opgeluisterd door het fameuze kathedrale koor. Dat mag ik vandaag ook doen, in het
bewustzijn van datgene wat het woord Eucharistie betekent: “dankzegging”.

Dankzegging aan God uit wiens liefde ik voortkom, zodat ik mag bestaan en die met mijn leven
een bedoeling had en heeft. Dankzegging bovenal voor zijn overgrote liefde, voor mijn roeping
om in het Hogepriesterschap van Christus te mogen delen. Dankzegging ook voor de talloze
mensen die in al die jaren zo bijzonder met mij meeleefden, die voor mij baden en bidden, die
mij met hun goede gaven en hartelijkheid overstelpten. Ik denk natuurlijk aan mijn familie, maar
ook aan de zusters en de leden van de huishouding die al die jaren zorg voor mij hadden en mij
wisten te verdragen.

Dankzegging ten slotte voor allen met wie ik mocht samenwerken: Collega-bisschoppen,
hulpbisschoppen en vicarissen, medepriesters, diakens, pastorale werkers en zovelen die voor
mij een steun waren, ja een voorbeeld van waarachtig christelijk leven.

Kardinaal Eijk dank ik ook voor de vriendelijke woorden tot mij gericht. Ik moet echter bekennen
dat ik bepaald niet een volmaakte priester, laat staan een volmaakte bisschop was in de 47 jaar
van die 60. Verzoening wordt ons alleen geschonken wanneer wij God om vergeving vragen en
ons steeds opnieuw tot Hem bekeren. Van harte wil ik meer dan ooit vandaag om deze
vergeving bidden. Zestig jaar lang heeft God mij op buitengewone wijze begenadigd, maar ik wil
Hem en u allen oprecht bekennen, hoezeer ik alleen al in het beantwoorden aan Gods genade
tekort schoot. Moge God mij genadig zijn en moge Hij ons geven dat wij dit uur in Zijn Geest
samenzijn, in Zijn Geest die de Geest is van waarheid, van liefde en van vrede.



