
Bovendonk, Diakenwijding Ronald den Hartog, 21 mei 2017 
 
De wijding van een diaken of een priester is een zeer grote feestdag voor een 
bisdom, zeker in West-Europa, waar het aantal priesters en diakens momenteel zeer 
laag is. Overigens komen er ook situaties voor waar het aantal geestelijken 
vergeleken met het aantal leken exorbitant hoog is. Dat is straks het geval met het 
gezin Den Hartog. Vader is al permanent diaken. Zoonlief wordt vandaag transeunt 
diaken. Dat betekent dat in het gezin Den Hartog één leek staat tegenover twee 
geestelijken. Mevrouw Den Hartog, we leven met u mee. Maar we weten dat u achter 
de keuze van uw echtgenoot en uw zoon staat en die ook van harte als gelovige 
ondersteunt.  
 
Ronald, een aantal jaren geleden heeft de Heer van de oogst je laten weten dat het 
een keertje welletjes was met dat gepruts aan computers, het aanbieden van IT-
diensten, software en het opzetten van computernetwerken. Hij legde in je hart het 
verlangen om iets anders te gaan aanbieden en je te gaan inzetten voor het opzetten 
van een geestelijk netwerk. Om je in te zetten voor de familie van Gods kinderen en 
Christus’ broeders en zusters hier op aarde, de Kerk.  
 
Dat is in verschillende opzichten een hele verandering in je leven. Je werkte als 
accountmanager. Omdat ik als bisschop toch wel graag wil weten wie ik de handen 
opleg, ben ik eens op Wikipedia gaan kijken wat een accountmanager eigenlijk is en 
doet. Ik citeer wat ik daar gevonden heb: 

“Een accountmanager is de intermediair tussen de klant en de organisatie die hij 
vertegenwoordigt. Hij moet er daarom voor zorgen dat de klant krijgt wat hij wil …” 

Er staat op die website ook iets over het inkomen van accountmanagers en over 
bonussen die ze kunnen binnenslepen als het goed gaat. Ik dacht bij mezelf: ‘Ronald 
zal wel eventjes moeten wennen.’ In de Kerk moet je bepaald niet wezen voor een 
hoog inkomen. 
 
Maar Ronald, ook in een ander opzicht is het wennen. Als accountmanager zorg je 
ervoor, zoals gezegd, dat de klant krijgt wat hij wil. Dit ligt in de Kerk ook anders. 
Jezus zegt dat Zelf in Zijn afscheidsrede bij het Laatste Avondmaal. Wat hebben we 
in de Kerk te bieden? 

“De Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij 
Hem niet ziet en niet kent.” 

Met andere woorden: het gaat om een boodschap die je aan de straatstenen niet 
kwijt kunt.  
 
En dat geldt zeker voor de huidige cultuur van het hyper-individualisme, die in de 
jaren zestig van de vorige eeuw is opgekomen en sindsdien almaar sterker is 
geworden. Door de ongekende welvaart die toen begon, kon het individu 
onafhankelijk van medemensen en instituties leven en hij is dat ook gaan doen. In 
deze cultuur ziet het individu zichzelf als het referentiepunt voor de hele wereld. Hij is 
ervan overtuigd dat hij zelf zijn eigen waarheid, godsdienst, wereldbeschouwing en 
ethische waarden moet ontwerpen. Daar heeft hij anderen niet voor nodig, de 
maatschappij niet, de Kerk niet en ook geen wezen dat hem overstijgt, Gods Geest. 
De wereld stond nooit erg open voor Gods Geest, maar de huidige cultuur al 
helemaal niet. 
 
Ronald, je kunt nu nog terug. Zou je daar wel aan beginnen? Maar je hebt je 
antwoord klaar. De wereld mag dan onbekwaam zijn om die Geest van God te zien 
en te kennen, maar die Geest van God is van Zijn kant wel bekwaam om Zich te 



laten kennen en te laten ontdekken door ons mensen. De Heilige Geest, die Jezus in 
Zijn afscheidsrede belooft en met Pinksteren ook aan Zijn Kerk geeft, is haar Helper 
en bouwt haar op als Gods geestelijk netwerk in deze wereld.  
 
Zoals een computernetwerk beheerders kent, zo heeft ook Gods geestelijk netwerk 
in deze wereld beheerders. De Beheerder met een hoofdletter is de Heilige Geest. 
Maar ook de leerlingen van Jezus worden geacht beheerders van dat netwerk te zijn. 
Dat geldt ook voor lekengelovigen, die bijvoorbeeld het geloof in Christus aan hun 
kinderen doorgeven. Of door de liefdevolle wijze waarop zij onder de inwerking van 
Gods Geest in de wereld staan en werkzaam zijn en zo van Christus getuigen. 
 
Een aantal mensen roept de Heer via de Heilige Geest om op een bijzondere manier 
beheerder van dat netwerk te zijn. Bijvoorbeeld als religieuzen door het naleven van 
de drie Evangelische geloften: armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. Door deze 
wijze van leven laten zij heel concreet iets zien van de Persoon van Christus en wat 
Hij voor ons doet.  
 
Een aantal mannen roept Hij om als geestelijken, als dragers van een wijding, 
beheerder te zijn van Zijn geestelijk netwerk in deze wereld. Zij doen dat door iets 
van Hem of Hem in Persoon te vertegenwoordigen. Door de wijding verbindt de 
Heilige Geest hen in hun zijn zo intens met Christus dat zij daartoe in staat worden 
gesteld. De diaken vertegenwoordigt op sacramentele wijze de dienstbaarheid van 
Jezus. In het wijdingsgebed zal ik straks bidden dat de Heilige Geest dat bij jou 
bewerkstelligt: 

“Wij vragen, Heer, zend de Heilige Geest over hem uit, zodat hij door Hem 
wordt gesterkt met de gave van uw zevenvoudige genade om het werk der 
bediening trouw te volbrengen.”  

 

Later, na je priesterwijding, zul je Jezus in persoon vertegenwoordigen, vooral in het 
vieren van de Eucharistie, waarbij je evenals Jezus bij het Laatste Avondmaal over 
het brood zult zeggen ‘Dit is mijn Lichaam’ en over de wijn ‘Dit is mijn Bloed’, 
waardoor de Heer in ons midden komt onder de gedaanten van brood en wijn.  
 
Beste Ronald, vanaf nu zal je door Jezus’ dienstbaarheid sacramenteel 
tegenwoordig te stellen in deze wereld als diaken beheerder zijn van het netwerk van 
Gods Geest in deze wereld. Je grote voorbeeld is daarbij de heilige Damiaan de 
Veuster, die van 1873 tot 1889 als priester een melaatsenkolonie diende op Molokai, 
een van de eilanden van Hawaï. Aanvankelijk trof hij daar een gemeenschap 
melaatsen aan die alle hoop hadden verloren en voor de geest van de waarheid 
weinig openstonden. Slechts geleidelijk wist hij hun hart te winnen en hen tot 
Christus te brengen. Uiteindelijk werd hijzelf melaats en vond de dood. Hij wordt 
gezien als een martelaar van de liefde. Je hebt zijn naam ook laten opnemen in de 
heiligenlitanie, die we straks bidden.  
 
Als diaken zul je door de dienst van de verkondiging, die van de liturgie en de 
liefdewerken het netwerk van Gods Geest dienen in een wereld die daar weinig voor 
openstaat. Dit maakt het verrichten van die dienst niet altijd tot een gemakkelijke 
opdracht, ook al zul je als diaken ook heel mooie ervaringen hebben. Houd steeds 
Damiaan de Veuster voor ogen als je grote voorbeeld in de belangeloze dienst aan 
de medemens op diens weg naar God. En vraag hem daarbij om zijn voorspraak. 
Amen.  


