
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op weg naar Pasen 
24 en 25 maart 2017 

 
 

24 uur  
voor de Heer 

  

 
 

in aanwezigheid van 

de replica van het beeld van 

Maria van Fatima 

 

 
 

 
Wereldwijd 24 uur voor de Heer  

is een initiatief van paus Franciscus  
om ons zelf te helpen dichterbij Jezus te komen:  

In de Eucharistie, in de Aanbidding,  
in het Sacrament van Boete en Verzoening,  

in het gebed, in de stilte, in muziek …  
En natuurlijk … met elkaar. 

 

 



Let op de verschillende locaties:  

MK = Maria Koningin  NB= Dagkapel Nicolaas Baarn 
 

Programma 24 uur voor de Heer 
Op beide locaties in aanwezigheid van  

de replica van het beeld van Maria van Fatima 
 

Vrijdag 24 maart 
 

18.00 u. MK, foyer  Soberheidsmaaltijd  

  Ieder is welkom, in het bijzonder gezinnen 

 Graag opgeven via catecheseNB@marthamaria.nl 

18.30 u. MK, kerk Vespers 

  MK, dagkapel Biechtgelegenheid, pastoor Skiba 

19.00 u. MK, kerk H. Eucharistie met lied van Fatima. 

Kinderen en ouders zingen.  

20.00 u. MK, kerk Lezing over Mariaverschijning in Fatima 

21.00 u. MK, kerk Geleide Aanbidding met Teen Challenge 

    Staat open voor alle parochianen 

22.00 u. MK, kerk De Maria Koninginkerk wordt gesloten 

  NB  De Dagkapel gaat open 

22.00 u. NB  Uitstelling Allerheiligste tot 05.30 u. 

22.00 u. NB  Rozenkransgebed, Blijde Geheimen 

23.00 u. NB  Dagsluiting (Getijdengebed) 

24.00 u. NB  Geleide Aanbidding van het Allerheiligste  
 

Zaterdag 25 maart 
 

00.30 u. NB  Geleide Aanbidding van het Allerheiligste 
01.00 u. NB  Tijdens de Aanbidding wordt, ter overweging,  

de Boodschap van paus Franciscus t.g.v. de  
40-dagentijd 2017 voorgelezen. 

02.00 u. NB Stille Aanbidding van het Allerheiligste 
05.30 u. NB Afsluiting van de tijd van Stille Aanbidding  

met zegen van het Allerheiligste 
06.00 u. NB Lezingendienst (Getijden gebed) 
0 7.00 u. NB Rozenkransgebed, Geheimen van het Licht  
0 8.00 u. NB Lezing over het gebed n.a.v. boek Henri Nouwen:  
   “Met open handen”    
09.00 u. NB Getijdengebed: Lauden, ofwel het Morgengebed  
10.00 u. NB De kinderen van Fatima  
11.00 u. NB Rozenkrans met de Droevige Geheimen  
12.00 u. NB Mariaviering  
13.00 u. NB Getijdengebed: Middaggebed  
13.30 u. NB Muziek, door kinderen of meditatieve muziek.   
14.00 u.  NB “Kinderen bij Jezus”, ieder is welkom, in het  
   bijzonder de gezinnen.  
14.30 u. NB Idem  
15.00 u. NB Gebeden rond het stervensuur van Jezus   
16.00 u. NB Rozenkransgebed, Glorievolle Geheimen  
16.30 u  NB Getijdengebed: Vespers, ofwel het Avondgebed  

Aansluitend zachte muziek  
 

17.00 u. NB   De Dagkapel wordt gesloten,  
MK, kerk De Maria Koninginkerk gaat open. 

  

17. 00 u.  MK, kerk  
Inleiding op het Sacrament van Boete en Verzoening  

  Iedereen is welkom, in het bijzonder de jeugd.                                                                                                                                                                                                       
 

Vanaf 17.30 uur tot ca. 18.45 uur is Mgr. Woorts aanwezig en biedt 
gelegenheid om het Sacrament van Boete en Verzoening te ontvangen.  
 

18.00 u. MK Engel des Heren  
19.00 u. MK Mgr. Woorts gaat voor in de Eucharistie 

m.m.v. het koor Capella Sancti Nicolai  
 

Aansluitend aan de H. Mis staat de koffie, thee en limonade klaar 
in de foyer van de Maria Koningin 

mailto:catecheseNB@marthamaria.nl

